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YAĞMUR 
GİBİ 
HAYIR 
DUA 


" Sebil'imizin 6-7 sene aradan 
sonra oOtekrar oyayınlanmaya 
balaması öyle bir umumi sevinç 
uyandırdı ki; bunu anlamak için 
önümüzde (biriken Okuyucu' 
mektuplarına şöyle bir göz atmak yeter. Bunlarda en çok tebrik ve teşekkürle birlikte “hayır 
dua” yer alıyor. Okudukça ““Yarabbi, bu kadar hayır dua boşa 
gider mi?!..” diye düşünmekten 
kendimizi alamıyoruz. Elbette 
gitmez. Kâinatın Efendisi “bir 
mümin bir mümine gıyabında ve 
hâlisen li veçhillah (yani Allah 
rızası için) yaptığı dua benim 
ümmetime duam gibidir!” buyurmuyor mu?!.. 

Hizmette, silâhımız, kudret 
kaynağımız ve en büyük sermâyemiz hemen her zaman üzerimize “yağmur gibi yağan bu hayır 
duâlar”dır. İşte böyle hayır 
duâlı mektuplardan biri: 

Meşâyih-i Kiramdan emekli 
yarbay Eyüb Sabri (Kalyoncu) 
Efendi Hazretleri'nin iltifat ve 
hayır duâlarla mâlâmal (dopdolu) kıymetli mektuplarından bir 
kaç satır: 

Birinci mektubunda: duâlar- 
dan sonra (Sebile kavuşmak 
“sanki yeni bir hayat oldu 
bana” diyen üstad, ikinci mektubunda şöyle başlamış: 


Mücâhid Oğlum!.. 

İçten sevgi ve halisane dileklerimle her işinde selâmet ve başarı 
dilerim. Vatanın sizlere en 
muhtaç olduğu bir zamanda gurbet...Söylentisi bile bed. Tez 
günde sona ersin...İnş..Amin. 

Vatan ufku gözlüyor.İslâm 


15. asrın kurtarıcısını 
bekliyor.İnş..sen olacaksın o 
beklenen. 


Almanya adresli ikinci Sayı 
geldi.Arkasından da Sirkeci 
adresli iki mecmua ve mektubunuz geldi. 

En içten dileklerle sevgi ve selâmlar. Hasretle gözlerini öperim, 

Mânevi amcan 
(imza) 


Hak edemediğimiz bu iltifat ve 
duâlara karşı ne diyebiliriz, Allah hepinizden râzı olsun!... 


CEVAPLAR: 


GÜNGÖR UZEL 
(Hamburg-B.Almanya) 

Gönderdiğiniz yazı ve resimler 
için teşekkür ederiz. Bunlar iler- 
ki sayılarımızda yeri geldikçe 
değerlendirilecektir.Allah o razı 
olsun! Selâmlar. 


AHMED İZZETTIN DAĞ 
(Hollanda) 

Bilmukabil tebrik ve teşekkürler. Selâmlar. 


METİN İLHAN 
(Duisburg-B.Almanya) 
Zahmetiniz için teşekkürler 
ederiz. Avdetinize intizaren bilmukabil tebrik ve selâmlar. 


AHMED KAYA 
(Tercan) 

Sebil yayınlarını İstanbul Vilayet Han, Kat I, Cağaloğlu 
'adresinden isteyiniz. Selâmlar. 


AZİZ ZAPSU 
(Istanbul) 


Alâkanıza teşekkür ederiz. 


Eyyüb Sabri Kalyoncuoğlu 
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Merhum Pederinizle ilgili resim 
ve yazıyı bekliyoruz. Selâmlar. 


MUSTAFA GÜLENÇ 
(Konya) 

Bilmukabil tebrik ve 
teşekkürler.Selâmlar. 


HASAN HÜSEYİN TEKİN 
(Neu-isenburg,B.Almanya) 
Samimi his ve düşüncelerinize 
teşekkürler eder, bilmukabil 
selâmlarımızı sunarız. 


FAHRİ YILMAZ 
(Kocaeli) 

Yanlış gelen cevabi mektubunuzu gönderdiğinizden dolayı 
teşekkürler ederiz. Allah razı olsun. 

SEBİL-TÜRK Sucuk Fabrikası | Ocak 1988 tarihinde üretime 
başlamış halen devam etmektedir. Yalnız Almanya'dan değil 
Dünya'nın her Oo tarafından 
şirketimize ortak olunabilinir. 
Yalnız iştirakler sırf mark üze- 


rinden gerçekleştirilmektedir.Su- . 


üdi Arabistan'daki yakınınız da 
mark ile ortak olabilir. SEBİL- 
TÜRK için asgari iştirak yani bir 
hisse on bin DM., dağıtım 
şirketimiz olan UKAZ-MARKE- 
TING GmbH. içinse bin 
DM.dir.Almanya dışından ortak 


olanlar sene sonu kârlarının gönderilebilmesi için bir hesap 
numarası vermelidirler. 

Şu anda Türkiye'den işçi getirmek imkânsız görülmektedir. 
Bir, iki kişi için teşebbüs ettikse 
de hâlâ bir neticeye ulaşmış 
değiliz.Bu bakımdan iş için kimseye söz veremiyoruz. Berlin'deki akrabanızı ikaz edip bizimle 
temasa geçmesini sağlarsanız 
memnun oluruz.Zira Berlin'de 
otuzdan fazla ortağımız mevcud 
olduğu halde, hiçbiri dağıtım 
işini üstlenememiştir. Selâmlar. 


MUSTAFA EVERDİ 


(Ankara) 
Bilmukabil tebrik ve 
teşekkürler : eder, Sebil için 


yazılarınızı bekleriz. Selâmlar. 


MUHSİN KAHVECİ 

(Sinop) , 
Samimi hislerinize teşekkürler 

eder, selâm ve sevgiler sunarız. 


KEMAL GÜLLER 
(İzmir) 

Samimi his ve düşünceleriniz 
için teşekkürler ederiz. Dolaşıp 
gezdiğiniz yerlerden Sebil'de 
yayınlanmaya müsaid haber ve 
tahlillerinizi bekliyoruz. Selâmlar. 
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KÂFİRİN KALB GÖZÜ KÖRDÜR!... 


mi nsanı, insan yapan imandır!.. Daha emin bir tâbirle 
| söylemek gerekirse kâmil mânada insan, kâmil mânada 
&i imanın eseridir. Küfür veya inkârsa ya nihilizmin (hiç 
bir şeyin bir sonu, mânası ve ehemmiyeti olduğuna inanmama) 
yada materyalizmin eseridir. 

Nihilizm, kendi kendini dipsiz bir çukura atmak veya idrâk 
ve iz'anı kaldıran mutlak ve nihayetsiz bir zihni ma'lüliyete 
ram olmaktadır. 

Materyalizm ise, tecessüs, tahayyül ve tefekkürü madde ve 
havass-ı hamse (beş duygu) ile tahdid ederek, beşeri 
ufuksuzlaştırmak, hayvanileştirmek -ve eğer tâbir câizse- maddeleştirmektir. İnsanı insan yapan, eşref-i mahlükat (varlıkların en şereflisi) kılan bütün hasletlere saha ve inkişaf şansı 
bırakmayarak onları iptale mahküm etmektir. Üstelik bu keyfiyeti, idrâke ancak izâfiliklerle yol bulabilen havass-ı hamse, 
sahası mahdud (sınırlı) olan maddi âlem içinde daha da mahdud imkânlarla araştırıcılığa sahne olan lâboratuvar ve binbir 
zafı sâbit aklın müşterek mesâisine dayarsa... 

Üstelik, maddenin hududunda durmayan insan müferrikesi- 
ni tatmin ihtiyacı karşısında metafizik meselelere de el atar ve 
ispat külfeti bakımından kabülden farksız olan inkâr hükümleriyle ortalığı sise boğarsa... 


Üstelik, yola lâboratuvardan çıkan Einstein gibi muasır müspet ilimcilerin maddeyi aşan izahlarla aklı dipsiz bir metafizik 
(fizik ötesi) âleme çeken teorileri karşısında kendi kendisi ile tezada düşmeksizin en küçük bir tenkid sahibi olamazken... 
Ruh, ezel, ebed, varlık, yokluk, ölüm gibi muammalar için ifsad edilmemiş hiç bir insan fıtratının süküt ve lâkaydiye 
(ilgisizliğe) bürünmesi imkânsızken... Varlığı inkâr edilemeyen 
“keyfiyet”lerin ““kemmiyet”ler gibi izahı yapılamazken...Bütün bunların zâti mahiyeti bir kenara bırakıldığı halde âsâr ve 
tecellilerine âid kanun ve kaideler peşinde koşulurken... 
Feza'yı ezeldeki tek bir “noktanın hâlâ devam eden 
genişlemesi kabul eden görüşlerin laboratuvarda başlayan ve 
fakat az sonra onun mahdut çerçevesini aşarak fıtri 


(yaradılıştan) tecessüsüne hürriyet bahşetmek mecbüriyetinde 
kalan âlimlerce ortaya konduğu bilinirken... Hâlâ inkârda aklı 
mâbud kılan rasyonalizm (akılcılık) ve materyalizmde inat ve 
ısrar etmek ne hazin bir sefâlettir!... 

Bir de tutup bu sakim (çirkin) tavrı ferdi ve içtimâi hayatın 
çeşitli faaliyet ve davranışlarına aksetmiş olarak 


düşünün... 


Ortaya aşağıya koyduğumuz resimdeki espriden başka ne 
çıkar!?... 

Bu âlemin varlık sebebi olan aşkın, selim kalblerdeki 
tecelliyatı vücüd bulmadıkça, bugün sokakları dolduran 
kalabalıkların günü birlik Oo macerasının resimdeki 
hayvanınkinden, farklı olması imkânsızdır. Gulgülesi afâkı tutan ferdi ve içtimâi kavgalar sadece ve sadece aşksızlığın -daha 
emin tâbirle- imansızlığın eseridir, zira gerçek aşk, imanın özüdür. 

Her türlü beşeri tavra seviye ve vasıf kazandıracak olan 
imandır. Kâfirinse akıl gözü (kalb gözü) kördür!... Bu gözü 
açmadıkça feraset avdet etmez ve beşer lâyık olduğu ulviyyete 
kavuşamaz!... 

Zamanımızda müspet ilimler artık lâboratuvarların dar 
çerçevesine sığmıyor. Yeni .araştırmaların sonu, fizik sahayı 
aşıp metafiziğin derinliklerine dalıyor. Fizki sahada - maddenin sırrına vukuf sâyesinde- elde edilen 
gerçekleştirilen başarılar ise bizzat maddenin maddiliğinden bile şüphe ettirecek noktalara ulaşmıştır. 

Gerçekten geçen yüzyılın katı materyalist görüşlerine mukabil bu asrın seçkin kafaları imana yönelmiştir. Çünkü dinin 
kavranması güç metafizik gerçekleri bu yeni keşifler karşısında - 

aklen ve ilmen- mümkün görünüyor. 

Diğer taraftan, İslâm'ın anlaşılması istikametinde Batı âleminde müşahede olunan terakki de sevindiricidir. Bu da materyalist telâkkilerin çöküşüne parelel bir gelişme arz etmektedir. 
Zira her geçen gün Kur'anı teyid eden ilmi bir keşif yapılıyor. 
Böylece de O'nun gerçekleştiğine şâhid olunuyor. Varsın ülkemizde, hâlâ ondokuzuncu yüzyılın bâtıllarına perestij eden yarı 
münevverler küfür ve ilhadda inad ededursunlar! Bütün dünya 
her gün biraz daha iman dairesine kaymakta ve Kur'ani 
gerçeklere yeni bir pancur açmaktadır. Hayfa ki, kaderin 
mühürlediği kalbleri, açmaya kimsenin gücü yetmez! Onların 
resimdeki zavallı hayvantan daha aşağı seviyelere düşmeleri 
müstakbel imani şahlanışa mâni olamaz!.. 

Gelecek iman ve İslâm'a gebedir!.. Bu büyük tecellinin müjdeci emârelerine karşı lâkayd kalıp da bize ve davamıza 
düşmanlık güdenlerin zararı sadece ve sadece kendilerine 
dokunacaktır! Onlar, şeytanın boyunlarına bağladığı bir 
çubuğun ucundaki havuca ulaşmaya çalışan zavallılardır. Onlar bize kızarken, biz onlara acıyor ve Rabbimizden hidayet diliyoruz. 


başarılar, 
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Hep vefasızlık görecek değildik ya!, İşte size bir kaç da vefâkârlık 
örneği... Onları, -hiç şüphesiz- görmemiş olan Avrupadaki 
okuyucularımıza arz ederken yazarlarına da candan teşekkürü bir borç 
sayıyoruz. Allah kendilerinden râzı olsun ve daha nice nice hizmetlerin 


şeref ve hasenatı ile kendilerini taclandırsın!. il 


, Değerli yazar Hüsnü Aktaş 23 Kasım 1987 tarihli Milli Gazete'de 
“SOHBET ” serlevhalı köşesinde bizim için şunları yazdı: 


Vatan hasretiyle 
kavrulanlar... 


Siyasi otoriteye karşı; insanların hak ve hürriyetini savunmak kolay değildir. Çoğu zaman; mayın tarlasında yürüyen bir kimsenin 
tedirginliğini yaşarsınız. “Sivil İtaatsizlik” isimli eserin yazarı Henry 
David Thoreau; devlet'in dostlarını ve düşmanlarını birbirinden ayıramadığını belirttikten sonra, şu görüşe yer verir: *“Devlet, bir insanın zihni ve ahlâki çehresiyle hiçbir zaman isteyerek karşı karşıya gelmiyor. Sadece bedenine ve duygularına hitap ediyor. Yüksek bir akıl 
ve dürüstlükle değil, yüksek bir maddi güçle silâhlanmıştır. Ben zoragelecek adam değilim. Hayatımı istedeğim gibi yaşayacağım.” (1) 
Gandhi'nin; Hindistan'ın bağımsızlığı için verdiği mücadelede, ““Sivil İtaatsizlik”? isimli eser rehberi olmuştur. ““Adaletsiz kanunlara 
karşı, sivil itaatsizliğe başvurma hakkına sahibim?” diyerek, aç ve susuz aylarca direnen bir insan!... 


Avrupa'da ölmek istemiyorum 

Tarih Ooo sahasındaki incelemeleriyle tanınan Kadir 
Mısıroğlu'nun:““—Vatanım burnumda tütüyor. Hasret içerisindeyim. Buralarda (Avrupa'da) ölüp-kalmaktan korkuyorum” şeklindeki sözleri, bir duygunun ifadesi!...Türkiye Milli Kültür 
Vakfı'nın Başkanı Turgut Özal'ın (Şimdi Başbakan); Tarih sahasındaki araştırmalarından dolaıyı “birincilik ödülü”? verdiği Kadir Mısıroğlu, şimdi vatandaş değil!... Mallarına el konulmuş. Yıllarca İn 
giliz emperyalizmini teşhir eden bu araştırmacıya; İngiltere hükümeti, vatandaşlık teklifinde bulunuyor. Tabii kabul etmesi mümkün 
değil ve nitekim reddediyor. Şimdi ““Yatansız”” statüsünde!... Kadir 
Mısıroğlu'nun suçu nedir? Resmi ideolojiyi ve tarih anlayışını kabul 
etmemek!...Turgut Özal'ın; birincilik ödülünü verdiği eserinde de, 
aynı muhteva hâkimdir. Önce alkışlayıp; sonra vatandaşlıktan çıkarılmasını ve mallarına el konulmasını, hangi mantıkla izah edebilirsiniz? 


Vatan sevgisi imandan mıdır? 

İslâm ülemasının;üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan birisi 
de, mevzü (uydurma) hadislerdir. Nitekim Ibn-i Âbidin: “—Mevzü 
hadise gelince: Bu Resülullah (SAV) üzrinden uydurulan hadisdir ki, 
bilicma haramdır. Hatta ülemadan bazıları, hadis uyduranın küfrü- 
ne hükmetmişlerdir. Resülallah: “Her kim, benim söylemediğim bir 
şeyi benim üzerimden söylerse cehennemdeki yerine hazır olsun” 
buyurmuştur. Böyle bir hadis hiç bir suretle, hatta amellerin fazileti 
babında dahi rivayet caiz değildir. Tahtavi bunu, şeriat kaidelerine 
muhalif olursa diye kayıtlamıştır. Umumi bir kaideye dahil olursa rivayetinde mani yoktur. Fakat hadis diye değil, umumi bir kaideye 
dahil olduğu için söylenir. İyi düşün!... Mevzü hadis, ancak uydurma olduğu beyan edilerek rivayet edilir. ““(2) hükmünü zikretmektedir. Uydurma (mevzü) hadisleri konu alan bir çok eserde *“—Vatan 
sevgisi imandandır.” (3) hükmü yer almıştır. FI Aclüni ““Keşfü 'I Hefa” isimli eserinde: “Vatan sevgisi imandandır”? haberiyle ilgili olarak: “—Kat'i olarak mevzüdur. Aslı yoktur. Ancak mana olarak sahihtir.” (4) demiştir. Aliyyü'l Kari ise: ““Zerkeşi, bunu hadis olarak 
bulamadığını söyledi. Seyyid Müinü'd-din Es Safüri ““—Sabit 
değildir”? dedi. Eskilerin sözü olduğunu söyleyenler de vardır. Sehavide ““Aslını bulamadım, fakat manası sahihtir”? dedi. Menüfi de: 


“--Manasının doğru olduğunu söylemek şaşılacak bir şeydir. Çünkü 
vatan sevgisi ile iman arasında bir münasebet yoktur. Hatta ““—Eğer 
biz onlar üzerine, kendinizi öldürün veya yurdlarınızdan (vatanlarınızdan) çıkın diye hükmetsek, birazı müstesna bunu kabul etmezler- 
di”? buyurmuştur. Bu âyette görülüyor ki, bunların imanı olmadığı 
halde, vatanlarını severler. “*“(5) diyerek, farklı görüşleri özetlemiştir. 
Bir insanın; doğup-büyüdüğü ve yerletiği vatanı sevmesi, fıtratında 
vardır. Tarih boyunca her kavim; yerleştiği beldeyi korumak için, 
bir-çok fedakarlığa katlanmıştır. Bu kavimler arasında; Müslümanlar bulunduğu gibi, kâfirler de vardır. 


Kavramları yerinde kullanmak gerekir 

İçinde yaşadığımız toplumda;''Vatan”'ve “Vatandaşlık” tabirleri- 
ni herkez bilir. Namaz kılan kimseler; **Vatan-ı ikâmet ve vatan-ı sefer ” gibi kavramların yabancısı değildirler. İslâmi kaynaklarda vatan kavramı: *“—Sefer (seyahat) halinde olan bir mükellef namazını 
nasıl edâ eder?” sualine cevap verilirken, gündeme girmiştir, Siyasi 
bir özelliği yoktur.Edâ ehliyetine haiz bir müslüman için; yeryüzünün her yeri (namaz noktasından) vatanın bir şubesine dahildir. İslâmi kaynaklarda; siyasi özelliğe haiz kavramların başında ““dâr”'kelimesi vardır: Darü'l Küfr, Darü'l mütagallibe vs... Müslümanlar; 
Darü”l İslâmı korumak için her türlü fedâkârlığa katlanırlar. Ancak 
küfür ahkamının galip olduğu ve insanların İslâmı savunduğu için 
mahküm edildiği beldeleri savunmazlar. Çünkü bu fiilde; (Müdafaa 
etme, savunma) “zulmü ve küfrü ayakta tutma” tehlikesi vardır. İslâm fıkhında; siyasi mahiyetteki tasnif, idare ve hakimiyete göredir. 
Mesalâ: Bulgaristan'da yaşıyan bir müslümanı ele alalım. Orada 
doğup-büyüyen ve yerleşen Müslüman; *'Vatan-ı Asli” hükümlerine 
göre, namazlarını edâ eder. Bu açıdan Bulgaristan, o kimsenin vatanıdır. Ancak idare ve hakimiyet; komünistlere aiddir. Müslümanlar 
inançlarından dolayı zulme uğramaktadırlar. Bu durumda Bulgaristan “Darül Harb'tir.” Bulgaristan devleti; herhangi bir sebeple, 
çevresindeki bir ülkeye savaş açarsa, oradaki Müslümanların bu savaşa katılmaları düşünülemez!... 


Fıtratı inkâr etmek mümkün müdür? 

12 Eylül askeri harekatından sonra; bir-çok insan, Türkiye'yi terk 
etti!... Bunlar içerisinde; terör ve şiddet olaylarına karışan ve mâsum 
insanları öldürenler vardır. Mahkeme huzuruna çıkarıldıkları takdir- 
de idâm edilecekleri korkusuna kapılmışlardır. Bütün bunlar doğrudur!... Ancak düşünce ve inançlarını; *“Yüksek sesle haykırmaktan”? 
başka suçları olmayan, insanların varlığını görmemezlikten gelemeyiz!... Askeri ihtilâlin getirdiği; “*Panik havası ve can korkusuyla”, 
Avrupaya gitmiş (veya yaygın tabirle, kaçmış) olabilirler. Bunlardan 
bazıları, doğup büyüdükleri Türkiye'ye ““Hasretle baktıklarını”itiraf 
ediyorlar, Tek korkulari; sevmedikleri ve benimsemedikleri 
Avrupa'nın, herhangi bir beldesinde ölüp-kalmaktır!...Nitekim Kadir Mısıroğlu bu hasretini ve endişesini, açık açık itiraf ediyor. Bunun gibi yüzlerce fikir suçlusu, aynı durumda olabilir. Benim tercihim; bunların Türkiye'ye dönmesinden yanadır. Düşüncelerine ve fikirlerine katılmaya mecbur değiliz. Gerekirse fikri münazaralarda 
bulunuruz ve tavırlarını eleştirebiliriz. Fakat intikam duygusuna 
kapılıp;**—Hasretleriyle birlikte orada gömülsünler”? demek, insani 
bir tavır değildir. 


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CASAVVU 


NASİHAT 


Din nasihattır. 
Hadis-i Şerif 


erkese midem ağrıyor, başım ağrıyor, Karnım ağrıyor, 
Gi şuram buram ağrıyor... Deyip, hastanelere doluyorlar... Hiç 
biri şimdiye kadar bana gelipde ““gönlüm ağrıyor dermanı nedir” diye sormadı. 
© Ney kendinden çıkan sesleri ne bilsin... İnsanın inanma hissini akla 
kalbetmek, çevirmek; inanma mevzuunu aklın hakimiyeti altına 
almağa çalışmak her şeyden evvel insana kastetmektir. İnsan muhakkak düşünecektir, inanacaktır, sevecektir, korkacaktır... düşünmek 
kadar inanması, gülmek kadar korkması da olacaktır. 
Gayp görünmeyen değil görülemeyendir. Ölümden sonrasını şimdi 
göremeyiz. Bunu görebilmek için ölmek lâzımdır. İstikbali bu gün 
göremeyiz. yarın görürüz. Gayba inanmada bir acaiplik yoktur. Bir 
şey ya vardır ya da yoktur. Yahut da bir şey ya kendisidir yada başka 


“ birşeydir. Bu iki ihtimal arasında üçüncü bir ihtimal olamaz. Mantık 


.prensiplerine uygun olan her düşünme hakikat değildir. Dünya fikir 
tarihi birbirine zıt, biri birine dirsek çevirmiş doktrinlerle doludur. 
Bu çeşitli odoktrinler nedir? O halde, her mantıki olan gerçek 
değildir. . 

İnanmayan insan yoktur. Muhakkak bir sahada inanması vardır. 
Aklın bittiği yerde kalp faâliyete geçecek ve imân bu sınırları devam 
ettirecektir. İmân düşünceden sonra gelir. Akıl insana Allah 
tarafından doğru yanlış terâzisi ve hayr-u şer ölçüsü olarak 
verilmiştir. Allah korkusu, imân sahibinin ilim derecesine göredir. 

Vücudun her an eriyip gidiyor, farkında değilsin. O halde, sen neden, nasıl beden olabilirsin? Derinlik kelimesi aklın bâtıni kısmının 
remzidir. Beden zayıfladıkça, ruhun cevheri ruhani faziletlerle dolar 
ve ara sıra kutsi âleme yol bulabilir. 

Kalbini kıskançlıktan , dilini yalandan, gidişini riyâdan, karnını 
haram lokmadan kurtaran şerefli insan, ancak inanan insandır. 

Lütfunu gösterince İbrahim'e, ateşi gül bahçesi yaptı. Kendine ok 
atan Nemrut'u bir küçük sinek ile helâk etti. Dâvud'un elinde demiri 
mum gibi yumuşattı. Sultanlık O'na âittir. 


Birine yirmi kese altun ihsan eder, berikine ekmek hasreti ile can 
verdirir. Birine samur kürk giydirir, öteki tandırda çıplak yatar. Öyle 
işlerde söz söylemeye kimsenin gücü yetmez. İyiliğe gücün yetmezse 
kötülük yapma bâri. 


Allah azâbından korkusuz yaşıyanlar mutlak kâfirlerdir. Yarın 
yatacağın karanlık toprağa şimdiden bir kandil yak, uyuma... Kimin 
mayasında üç haslet varsa O,cennetliktir, buyurmuş, Resul-i Ekrem. 
Nimet zamanında şükür, belâ vaktinde sabır, dâima günaha tövbe 
eden mü'mini Allah Cehennem azabından korur. 


Hayatta iken verdiğin bir hurma, senden sonra ruhun için verilecek 
yüz altundan daha makbuldur. Mihnet ve gama alış... Merd ol!Gün- 


— lerini sırf yemek ve uyku ile geçirme. Sabah akşam Allah'ı an!.. Sa- 


bah aydınlığında kat'iyyen uyuma! Nefsini oburluğa alıştırma. Gün 
batarken uyuma;akşam olmadan yatmak, haramdır.Gizli gizli iyilik 
yap. Rızık yalancılık yüzünden eksilir.Çok uyku yoksulluk getirir. 
Geceleri çıplak yatanların kısmeti kesilir. Ayakta su dökmek fakirlik, 
keder ve ihtiyarlık getirir.Gusletmeden bir şey yemek çirkin düşer. 
Ekmek kırıntılarını ayak altına dökme, gece evini süpürme, süprüntüleri kapı önüne bırakma. Babanı ananı adları ile çağırma, Allah nimeti sana haram olur. 


Kömür ocağı civarında dolaşanın üstüne kara bulaşır. Dala 
yapışan kökü ile buluşur. Dine sarıl. İyilerle düş, kalk!... 
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Misafir rızkını beraber getirir, sonra ev sahibinin günahınıda götürür.Misafir kâfir bile olsa kapını aç, kapama!.. Allahtan korkmayanda din yoktur, inanmayanda insaf, ihsan olamaz. 


Dört şey Allah vergisidir: Doğru sözlülük, cömertlik, güler yüzlülük, emaneti korumak... Böylelikle takva ehli olur insan. Bunlar para ile, tahsil ile alınmaz. Kendini beğendirmek lâzımdır Allaha. 


İşte bunlar dinin yapılabilen en basit şeylerdir... Basit deyip 
geçme, yapması güçtür. 


Resuller içinde gözden mahrum olanları vardı, fakat sağır olanı 
yoktu. Görmede ışığa ihtiyaç vardır, duymada ihtiyaç yoktur. Görme 
tek taraflıdır. Gönlün konuşması her yerde itilir geriye, kabul edilmez. Onun için insan kendi sesini kat'iyyen tanıyamaz; utanmasın diye... Gönülden konuşan dünyanın neresinde konuşursa konuşsun 
hep aynıdır. Gönlün konuşmasını anlamıyanlar doğtuluk, fazilet nedir bilmeyenlerdir. Onlar hakkında âyeti kerime vardır. ““Biz onların 
kalplerini, gönüllerini kapadık” 


Nabızları islâmiyet düşmanlığı ile atan bir çok bedbahtlar vardır 
dünya yüzünde. Bu gibi mahlükların derecelerini kelimelerle belirtmek ve bu gibilerine bir kıymet ölçüsü bulmak mümkün değildir. Dini dünyadan atmak isteyenler niçin dünyayı dinden ayıramıyorlar? 
Bunda âciz kalıyorlar? Dini siyasete âlet etmek suç sayılıyor, evet 
doğrudur ,da acaba siyaseti dinsizliğe alet etmek nedir? İnanmayanda 
hiç bir devlet, hiç bir ululuk yoktur. 

Ölümden kurtulmak çaresiz, kimse senin için ölmeyecek. O halde 
ölümüne hazırlan. Gafletle kılınan namaza karşılık bir yufka ekmeği 
bile elde edemezsin. Gelip geçici yüzlerce iş yaparsın hepsi de ancak 
namaz kılarken akla gelir. Namazın böyle mecazi olduktan sonra ha 
kıldın ha kılmadın... fark yoktur. 


Allah kulundan iki şey ister. Zâhirde hakkın emrini yerine getirmek, bâtında kalbini Allaha bağlamaktır. Allah bu iki şeyi ihsan 
ederse, zâhir ve bâtın nimetlerini o kulun üzerine yaymış demektir. O 
halde Allahın istediği ubüdiyet (kulluk) yolunda istikamet üzere ol!.. 
Göreceğin bir iş olursa, bu işten nefsin hoşlanacağı bir hal olmamak 
şartıyla işini doğrudan doğruya Allaha bırak; şeytan ortadan kaybolur. Amelsiz Cennet istemek günahtır. 


Besmele her işin Allah adıyla fethedilmesi için elimize verilmiş bir 
anahtardır. O anahtarı kullanabilmek için evvelâ Allah adını kalbin- 
de tut. 


Allah kuluna tam bir hürriyet vermiştir, ama izni olmaksızın bir 
toz zerresinin yerinden kalkmasını imkânsız kılmıştır. Her türlü 
fenalıklarin kökü nefsinden râzı olmaktır. Kendi varlığına güvenmesi 
ve nefsin isteklerine uyması, insanı vücud zindanına sokar. 

Fâni olmayacak bir izzetle şeref ister isen; fâni olacak bir izzet ile 
aziz olmak isteme... Allah ile bâki olacak bir izzeti ihtiyar edersen, 
hiç kimse seni zelil edemez. 


Muhteremler! Allahın meşgul olduğu kimseyi ne cin tâifesi, ne 
yırtıcı hayvan, ne kimse korkutamaz. Toprağa verildiği zaman ne yer 
haşeresi, ne çıyan cesedine yanaşamaz. Korkudan değil, edepten... 
Toprak bile hürmeten, kendine temiz geldiği için o cesede dokunamaz. Topraktan, temiz yaratılan insan aynı temizlikle toprağa giderse, toprak ona kıyam eder ve kabrine nur inmeye başlar. Böyle kimselerden ne denizdeki balık, ne gökteki kuş kaçar... Sokulurlar 
yanına kırk yıllık dostmuş gibi... Böylesi de bulunur mu! diye sorma. 
Dünyada herkes gaflette değildir. Gönlü, kalbi feyzi ilâhi ve Nur-i 
Resül ile dolmuşlar vardır, dünya yüzünde...Onların bir tanesinin 
hürmetine binlerce kişi her türlü belâ ve âfetten korunmuş olur. İş ki, 
biz, böyle insanların her devirde, her zaman bulunduğuna imânımızı 
sarsmayalım. 


Vesveseyi defet, ne kadar işin varsa kaza, kadere teslim et. 
Sıkıntıda olanı Allahın lütfu, felâha ulaştırır. Allahın kahrı, fezayı 
bile daraltır. Ne dilerse öyle iş gören Allaha kendini teslim et!... O 
anda rıza yoluna girersin. 


Câhilin kalbi diline tâbidir, dili kalbine mürâcaat etmeden rastgele 
konuşur. Ârifin dili kalbini takip eder, bir şey söylemek istediği zaman kalbine dalar, söyleyeceği şey lehine ise konuşur, yoksa susar. 
Dünya binek taşıdır, binebilirsen seni taşır, o sana yüklenecek olursa 
öldürür, alçaltır. Allaha itaat eden kimseyi sevmek zorundasın. İyi 
kimseyi seven Allahı sevmiş olur. 
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GİDEN AĞAM, 
GELEN PAŞAM!... 


12 Eylül 1980 İhtilâli'nin gecesi ve ilk günün havasını evvelce 
arz etmiştim. Ondan sonra Türkiye'de takriben bir ay daha 
kaldım. Bu müddet zarfındaki 
müşâhedelerimin hülâsası şudur: 
Bir kere herkes kumandanların 
şahsiyetini, ne yapma ihtimalleri 
olduğunu ve ihtilâlin hakiki sebebini merak ediyordu. Umümi 
tecessüsün böylece üç mihrak 
noktası vardı. 

- Kumandanların o şahsiyetleri 
hakkında daha önce dinledikleri- 


me ilâveten bazı kendilerini yaki- 


nen tanıyanlardan da bilgi 
aldım. Böylece aşırı bir yönleri 
olamayacağını, aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. İhtilâl Reisi 
sıfatıyla > Evren'in . Konya'da 
yapılan bir mitingdeki 


konuşmasını televizyonda seyret- 
“tim. Bu mitingin manzarası 


şâirin: 

“Aşağılık köpekleriz, 

Kimi görsek etekleriz” 
musralarını hatırlatan bir basitlik 
manzarası arz ediyordu. Evren 
sivil liderlerden bahsettikçe: 
“Onlara bırakmayın Paşam, 
siz oOidâre edin  siz!”diye 
bağıranlar oluyordu. Meydanı 
dolduranlar, aynı meydanlıkta 
takriben bir iki ay evvel, Erbakan Hoca tarafından 
tertiplenmiş olan ve “Konya 
Mitingi”? diye pek çok tevzirata 
sebeb olan kalabalığa eşti. Denilebilir ki; Konya kalabalık bir 
şehirdir. Yâhut civar vilâyetler- 
den oraya adam taşınmıştır... 
Belki... Fakat yine de manzara 
halk nâmına iğrençti. Gayet iyi 
biliyordum ki; bir ay geçmeden 
aynı adamlar örfi idarenin sıkı 
tutumundan rahatsız olacak ve 
mırıldanmaya  başlayacaklardı. 
Halk'ın idealist değil oportunist 
olduğunu o mitingin görüntülerinden bir kere daha müşahade 
ederek elem duydum. Lâkin asıl 
üzücü olan bir ihtilâl lideri olarak Evrem'in konuşmasındaki seviye idi. Bir ara demişti ki; 
“İslâmiyet o yüce dindir ki; 
mezhep farkı kabul' 
etmez...Hangi tarikattan 


olursanız olun kucaklaşınız!..”. 


Neresini düzeltelim şu iki cümledeki yanlışların!..(1) 


Adamların kültür ve dini bilgi 
seviyesi bence bu bir cümle ile 
belli oluyordu. Bununla beraber 
beş kişi hâkim-i mutlak kesildikleri halda her türlü süistimale açık Türkiye'de -biri hâriç- temiz 
kaldıklarını objektif bir: sürette 
tahlil etmek gerekir ki (biz bunu 
ileride başka bir vesile ile yapacağız. . 


Daha ihtilâlin ilk günlerinde 
başta Temhiz Mahkemesi hâkimleri olmak üzere, üst kademe 
bir tebrik bahânesi ile adeta 
“arz-ı ubüdiyet” gösterisi. 
kuyruğuna girmişlerdi. Beş general de bu merâsimlerde ““Bi'at 
kabül eden birer hükümdar'ı andırıyorlardı. £ Rollerini (onede 
çabuk hazmetmişlerdi. TV. de 
bu sahneleri gördükçe 
düşünüyordum ki, son asırda 
büyük ve azametli 
imparatorluğumuzun geniş ve 
mümbit topraklarını kaybederek 
küçük bir Türkiye haline gelişimiz elbette hazindir. Lâkin bundan daha hazin olanı milletimizin yediden yetmişe şahsiyetin- 
den pek çok şey kaybetmiş olmasıdır. Bu manzaraları TV de seyrederken bir Tevfik Paşa bir 
Hindenburg ve benzeri fazilet 
kahramanlarına dair zihnimden 
düşünceler geçiyordu.(2) 


Umumi tecessüsün ikinci odak 
noktası ihtilâl liderlerinin ne 
yapma ihtimalleri olduğu idi. 
Ben kendime göre bazı tahminlerde bulunuyor ve bu adamlar- 
dan aşırı bir şey -müsbet veya 
menfi- beklemiyordum. Üstelik 
büyüklerden birisi daha ilk günlerde: “-Umdukları ve düşündüklerinin o yüzde 
yapamayacaklardır” demişti. İhtilâlin arka plânına az çok vakıf 
bulunduğum için bu söz de yüregime su serpiyordu. 


“Doğrusu bu beş kişinin 
CHP'yi kapatmak, din dersleri- 
nin bütün mekteplere 


doksanını' 


. “mecburi”'sıfatı ile koydurmak 
ve İsrail ile münasebetleri asgari- 
ye'ye indirmek gibi icraatları 
olabileceğine o gün asla ihtimal 


vermiyordum. 
Hukuk Fakültesi'nden bir ar- 


kadaşım E. vilayeti Adâlet Partisi başkanıydı. Kendisi ihtilâl 
gecesi henüz harekât 
başlamadan Süleyman Demirel'e 
telefon etmiş ve ihtilâl ihtimâli 
üzerinde durarak fikrini sormuş. 
Kendisinin bana anlattığına göre 
Demirel: 

“Evet olacak!.. Haberimiz 
var! Lâkin korkma, bize bir şey 
olmayacak”? demiş. Demek ki; 
Süleyman Demirel ihtilâlden haberdar idi. Sonra başka öğrendiklerimle bu bilgileri 
birleştirince anladım ki; Demirel 
bu ihtilâlden sadece haberdar degil aynı zamanda methardardı. 
Bununda sebebi gayet basitti: 

- Biz MSP olarak azınlık hükümeti olan AP'den desteğimizi 
çekiyorduk. Önce Erbakan Hoca'nın başkanlığında yeni bir hükümet düşünülmüş, Ecevit eski 
ortaklığı yıkmakla yaptığı hatayı 
kavramak mevki ve mecbüriyetinde kaldığından bunu kabul 
etmiş, Adalet Partililer bu 
anlaşmayı bozmak maksadı ile 
Erbakan Hoca hakkında 
meş'um “eroin” hikâyesini 
allayıp pullayıp basına sızdırmış, 
bundan sonra partisiz bir başbakan idaresinde 'Milli Koolisyon 
Hükümeti?” düşünülmüş bunun 
için namzet dahi bulunmuş idi: 
Mehmed Özgüneş | 

Bu maksatla diğer partilerden 
de birer ikişer adam ayarlanmış, 
Irak'dan petrol vaadi alınmıştı. 
Çünkü o sırada hükümeti devr 
alacak kadro için en büyük hendikan Peterol idi. Irak kurulacak 
yeni hükümetin İsrail'le münâsebetlerini kesmesi ve Yahudilerin 
“Kudüs'ü başşehir yapmak 
kararının protesto edilmesi mukabilinde istenildiği kadar petrol 
vermeyi vaad etmişti. Böylece 
hükümetin yıkılması an meselesi 
haline gelmiş bulunuyordu. 

İşte bütün bu hazırlıklardan az 


.gelmiştir. 
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çok haberdar olan Demirel ““Bana yar olmayan, onlarada yar 
olmasın!”? o kabilinden ihtilâl 
hazırlıklarına yeşil ışık yakmıştı. 
Onun da diğerleri ile birlikte 
“Uzunkaya”'ya gönderilmesi güya objektif davranıldığı görünümü vermek için idi fakat yârı 
yolda hesaplar. değişmiş,  menfaatler çatışmış ve sonraki gayri 
melhüz hâdiseler hüsüle 


İşte ihtilâlin bir ucu Amerikâ 
bir ucu da Demirel'in iktidar 
hırsına bağlı sebepleri kısaca 
bundan ibaretti. Bunları daha 
Türkiye'de iken biliyor ve hadiselerin nasıl gelişeceğini merakla 
bekliyordum. İhtilâlin üzerinden 
tam bir ay geçmiştiki; 12 Ekim 
1980 *de gece yarısı gelen bir telefon üzerine Ankara'ya çağrıldım. Davet eden arkadaşlarımız- 
dan birisiydi. Sebeb söylemiyordu. Bir-iki gün evvel : 
Uzunkaya”daki misafirler tahliye 
edilmiş ve Erbakan Hocamız 
çoluk çocuğuna kavuşmuştu. 


Ertesi gün uçağa atladım ve 
çağrıldığım adrese gitmek üzere 
Ankara'nın yolunu tuttum. 


TV.yi seyrederken hatırıma 
gelmiş bir iki şahsiyetli davranışı 
burada nakletmek isterim.(2) 


1) Her mes'elede ihtisasa az çok bir de- 
Şer atfedildiği halde nedense dini meselelerde buna pek aldırış eden olmaz. Dinin 
emir ve nehiyleri (yasakları) ile herkes 
mükellef bulunduğu için midir ki; kahvehânelerden üniversitelere kadar, dini bir 
bahis açılmaya görsün, kendini selâhiyet- 
siz addederek “Ben bunu bilmiyorum” 
diyebilen bir ferd çıkmaz. i 

Evren'in bu sözleri zihnimde eski bir 
hatıraıyı canlandırmıştı: 


27 Mayıs ihtilâlinde İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü vazifesini görmüş olan bir 
Albay Abdülvahid Erdoğan vardı ki; 
kendisi ile pek çok maceralarım olmuştur 
(Bunları da ilerde yazacağız). İkide bir 
nezarete alınmam yüzünden eski bir 
arkadaşının kartı ile kendisini ziyarete 
gitmiştim. O zaman askeri personel Sirkeci'deki Sansaryan Hanının beşinci 
katında “Siyasi Kısım”? da barınıyordu. 
Bu katın bir tarafını da örfi idareye vermişlerdi. İçeriye zorla girmiş olmama 
rağmen akşama kadar tutuklu kaldım, ve - 
akşam üzeri şapkasını almış gitmekte 
olan binbaşı Fuad bey (sonra Paşa, Fuad 
Yılmaz) beni görüpte ilgilenmeseydi, o 
gece orada misafir kalacaktım. Fuad 
Bey'in yardımı ile Albay Abdülvahid 
Erdoğan ile görüşme imkânı buldum. 
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Kendimi takdim edince adam yerinden 
hışımla kalktı. Lâkin ibraz ettiğim kart 
ve Fuad Bey'in sözleri O'nu biraz yumuşattı. Beni odanın kenarındaki bir 
sehpanın etrafına oturttu ve karşıma 
geçip güya nasihate başladı: 


“<< İslâmiyet o dindir ki; Nurculuk, 
Süleymancılık, Hanefilik, Nakşibendilik, 
Ş4'fülik tanımaz.” 


Adama ne diyebilirdim. Bütün bu keli-. 
meleri aynı katogoriden sayıyordu. Üstelik sarhoştu. Ağzı leş gibi kokuyordu. 
Sabah girdiğim emniyette akşama kadar 
aç biilâç endişe içinde beklemişdim. Bir 
an evvel kurtulmak için her dediğine 
başımı sallamaktan başka çarem yoktu. 


"Evren'in yukarda mealen naklettiğim 
cümlelerini duyunca, Albay Abdülvahid 
Erdoğan Mi hatırlamaktan kendimi 


İTİZAR 


Geçen sayımızda, son devrin büyük meşâyih-i 
kiramından DEDE PAŞA HAZRETLERİ 
ile ilgili not zuhülen (unutularâk) dercedilinediği için 
O mübâreğin resminin orada yayınlanına sebebi 
anlaşılamamıştır. Düzeltir, 


alamadim. Demek ki orduda eski tas eski 
hamam hali vardı. 


YKüvvete tâbi olmayarak -menfâatına 
rağmen- hâk bildiği yolda yürüyenler, 


“mütevaffa Kennedy'nin “Fazilet Müca- 


delesi” isimli kitabında topladığı cinsten 
vak'aların kahramanlarıdır. Bizim tarihimizde de böyle pek çok hadise mevcuttur. Ancak milli hüvviyetimizden dönüş 
başladığı günden itibaren böyle müstesna 
davranışlar giderek azalmıştır. TV. yi seyrederken hatırıma gelmiş bir-iki şahsiy - 


yetli danranışı burada nakletmek isterim: 


Son osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa 
“Kuvayı Milliye”'ye son derece müzâhir 
davranmış ve bu yüzden kendisi hakkında M. Kemal Paşa'nın mahüt nutkunda 
“vatanperver vezir” ifadesi yer almıştır. 
Oğlu Ismail Hakkı (Okday) Beyin bize 
anlattığına nazeren 1930 lu yıllarda i, iyini- 


özür dileriz. O not şuydu: 


yetli birisi Tevfik Paşa'nın tecrübelerin- 
den devlet istifade etsin diye onu M. Kemal Paşa ile görüştürmek istemiş. Işi tez- 


gâhlarken iki tarafın da gururunu düşün- 


düğünden M. Kemal Paşa'ya Tevfik 
Paşa'nın kendisi ile görüşmek istediğini, 
Tevfik Paşa'ya da M. Kemal Paşa'nın 
kendisi ile görüşmek istediğini söylemiş. 
Görüşme kal'ileşmiş, randevuya bağlanmış olduğu bir sırada Tevfi Paşa soruver- 
MİŞ: 

“Nerede görüşeceğiz?” 

Aradaki zat: 

“ Dolmabahçe Sarayında”? deyince 
Tevfik Paşa: 

“.Yooo” demiş “Ben orada Padişah 
etekledim. O'nun bir Paşasına aynı muameleyi yapmaya vicdanım râzı olmaz.” 
Ne kadar ısrar edildiyse de Paşa, kabul 
etmemiş ve teşebbüs akim kalmış. 


Birinci cihan Harbi nihayetinde Alman 


mmm EEE 
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imparatoru Vilhelm Hollanda'ya kaçmak mecburiyetinde kalmıştı. Almanya 
ise tamamen başsız bir durumdaydı, Bir 
anarşi girdabına sürüklenmişti. Hindenburg'a demişler ki; 

“ Senin yaygın bir şöhretin var. Almanya'yı bu keşmakeşlen kurtarabilirsin. 
Seni reshicumhur seçelim.” 
Hindenburg: 

“— Hayır” demiş “Ben Kral'a sadâkat 
yemini yaptım. Bu sebeble aslâ Reisi - 
cumhur olamam!” i 
Durumdan haberdar olan Vilhelm 'resmen yeminini kendisine iâde ettiğini 
bildirmedikçe Hindenburg o Alman 
Reshicumhurluğunu kabul etmemiştir. 


Bir bunu, bir de bizim M. Kemal 
Paşa'mızı düşünün! 


Ne demeli..... 
“Ol faziletin şimdi yeller eser yerinde” j 


EYİMAN EDENLER! 
ALLAHA YÜREKTEN 


1. Hakikaten bu hususta ciddi hiç bir şey yapılamadığı gibi bazan, antipati dâvet edecek davranışlara da vücüd veriliyordu. Bir defasında 
mezheben şafii olan bir bakanımız Genel Kurmay Başkanı'nın (Erkân- 
ı Harbiyye-i Umümiye Reisi) Hanımından -abdesti bozulacağı 
korkusuyla- elini kaçırmış ve bu hâdise askeri rüesaca, yadırgannuştı. 
Son devrin büyük meşayihinden olup şahsı ve bütün müridânı ile birlikte MSP'yi bâhiskâr bir sürette desteklemiş bulunan Dede Paşa 
Merhum'a bu vak'a anlatıldığında Hazret buyurmuş ki: 

“< Sakın ha, kendinizi yadırgatmayınız. Bunun adı siyâset!.. Ben o 
zatın yerinde olsaydım o kadının analık niyetiyle elini öper, sonra da 
gider abdesi tazelerdim.” 

Merhum Dede Paşa Hazretleri dâjma şöyle bu yururdu: 

“. Şeriat-i Garra gelinceye kadar zâhir âdâbından muafsınız. Ütülü 
“ve temiz elbise giyiniz. Gravat takınız. Bunların çoğu islâm'a bilmeden 
düşmandırlar. Arada bir sıcaklık ve samimiyet ihdas ederek kendilerine hak ve hakikati duyurmaya çalışınız. Zamanımız siyaset 
zamanıdır.” 

O sene 30 Ağustos merâsimlerine öteki partilerin liderleri 
meyanında Erbakan Hoca da çağrılmış, fakat dâvetiye elden 
ulaştırılmak üzere eski bir bakan arkadaşımıza verilmiş, O da bunu 
kendisi için sanarak açıp bakmamış. Bö iylece davet edilmediğini sanan 
Genel Başkanımız da durumu belli etmemek için Of'ta vefât eden bir 
büyük âlimin cenazesine katılmak üzere Ankara'dan ayrılmıştı. Bu hâ- 

“dise sebebiyle o günkü Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren ile 
aralarında gazetelere kadar akseden bir atışma cereyan etmişti. 

Kimi böyle zuhülen kimi de eski bir jandarma subayı olan merhum 
İhsan Karaçam'n parti bünyesinde ihdas eylediği müzmin baş 
ağrılarından doğan bir endişe ile askerlerle güzel bir temas yollarının 
açılması gerçekleşememişti. Halbuki bir iki nokta hariç askeri şahıs- 


ların MSP görüşlerine teşne olmaları her zaman mümkündü. Tab'an 


milliyetçi olan askerlerin mukaddes ocakları, “muhafaza” için 
kurulmuştur. Ayrıca ekseriyetini orta sınıf çocuklarının teşkil ettiği 
Ordu, bilhassa “Kıbrıs Harekâtı” nın iç yüzünü bilse, ““Harb 
Sanayii”? kurulması gibi ehemmiyetli mes'elelerde MSP görüşlerine 
vâkıf bulunsa, umulurdu ki; bir kaç mes'eleye bakış açısı dışında 
askeri şahıslarla anlaşma hasıl olabilirdi. Bu da vatan ve millet için son 
derece hayırlı olurdu. Ne yazık ki sâdece haklı olmak yetmiyor. Hakkı 
tebliğe salih (uygun) vasıtalara mâlik olmadıkça tabii dostlarınızla bile 
ciddi bir ünsiyet peydah edemiyorsunuz. Bu gerçek hiç olmazsa 
yarınlar için dikkate alınmalı ve Dede Paşa merhumun tenbihatı istikametinde yürümelidir. : 

Komünistler anti-militarisi oldukları ve bu sebeble askerlerle 
bağdaşmaları muhal bulunduğu halde, bu gün pek çok askeri sempatizan sahibidirler. Bunun, şahıslar ve hareketler hakkında kâmil bir bilgiye sahip olmamak gibi başka sebebleri olsa bile, yine de ibret almaya 
değer bir yönü vardır. 

Doğru olan, onlarla anti-demokratik bir iş yapmak değil, haksız ve 
yersiz bir husümete mâruz kalmaktan kurtulmak üzere kendimizi anlatabilmektir. Bunun için meşâ'yih-i ikramdan Dede Paşa merhum'un 
sözleri her tarafa altın harflerle yazılmaya lâyik bir değerdedir. 


(NASUH TÖVBESİ İLE) 
TÖVBE EDİNİZ. 

(Tahrim-8) 
üt, memeden çıktım mı bir daha dönüp memeye giremez. 
Nasuh tövbesi de böyledir. İnsan, bir suçtan tövbe ettimi 

bir daha o suçu aklına dahi getirmez, değil ona rağbet etmek, 
her an ondan nefreti artar. O nefret tövbenin kabul edildiğine 
işarettir. O istek, önce lezzetsiz bir hale geldi, sonradan da istek 
yerine bu nefret geçti. Nitekim *“Aşkı, başka bir aşktan başkası 
geçiremez, neden o sevgiliden güzel bir sevgiliye âşık olmuyorsun?” demişler. İnsanın gönlü, tövbeden yine o suça meylederse bu meyil, tövbenin kabul edilmediğine, kabul lezzetinin o 
suçun yerine geçmediğine delildir. Yani “* Zoribadetleri ona 
kolaylaştırırız”? hükmü zâhir olmamıştır. Onda hâlâ “Güç 
şeyleri, kötülükleri ona kolay gösteririz”? hükmü vardır. 

Bundan önce Nasuh adlı bir adam vardı. Tellâklık eder, bu 
suretle kadınları avlardı. 

Yüzü kadın yüzüne benzerdi. Tüyü tüsü yoktu. Erkek 
olduğunu gizler, kadınlar hamamında tellâklık ederdi. Kötülükle, hilede pek çevikti. Yıllarca tellâklık etti, kimse onun halin- 
den sırrından bir koku bile almadı. Çünkü sesi de kadın sesine 
benziyordu, yüzü de kadın yüzüne. 

Tövbe etmekte ayak diremeye çalışmaktaydı. Fakat kâfir nefis tövbesini bozdurup dururdu. 

O kötü işli herif, bir ârifin yanına gidip “Beni duada an” diye yalvardı. O hür er,onun Sırrını anladı ama Tanrı hilmi gibi o 
da açığa vurmadı. 

Ârif, tuhaf tuhaf güldü de, dedi ki: 'A içi kötü adam bildiğin, 
gönlünde tuttuğun şeyden Allah seni kurtarsın. 

O dua, yedi göğü de geçti, kabul edildi. O yoksulun işi nihayet iyileşti düzene girdi. 

Nasuh, hamamda taşı doldururken padişahın kızının bir incisi kayboldu. Küpesindeki incilerden biri kayboldu ve bütün 
kadınlar o inciyi araştırmaya koyuldular. i 

Önce herkesin eşyasını araştırmak üzere hamamın "kapısını 
iyice kapattılar. Herkesin eşyası arandı. İnci bulunmadığı gibi 
inciyi çalan da rezil olmadı. Bunun üzerine bu üstün körü işi 
bırakıp herkesin ağzını, kulağını, vücudundaki bütün delikleri 
adam akıllı aramaya koyuldular. Nasuh, korkusundan tenha 
bir yere çekildi. Yüzü, sapsarı olmuş, dudakları gövermişti. 
Dedi ki: Yarabbi, nice defalar tövbeler ettim, ahtlar ettim, son- 
'ra onları bozdum. Keşke anam, beni doğurmasaydı, yahut da 
beni bir aslan paralasaydı. Rabbim, sana düşeni yap. Beni, her 
delikten bir yılan sokmada. Ne de taş gibi bir canım, ne de de- 


Devamı sayfa 13'te 


REFERANDUM 


Türkiye'mizde gereksiz bir referandum 
yapıldı. Gereksiz, çünkü mahalli seçimler ha 
üç ay evvel olmuş ha üç ay sonra, ne farkedecekti ki... Ama işin içine müstakbel siyasi hesaplar karışınca mes'ele bir kör döğüşüne 
dönüştü. 

.Önce Özal zamanıri kendisi için aleyhte 
işlediğini bildiğinden, bir nabız yoklamasına 
ihtiyaç duydu. Hem de bu vesile ile 
“Anayasanın delinebilirliği”'ni ispat etmek 
istiyordu. Bunda muvaffak olsa, başka tecrübelere zemin hazırlamış olacaktı. Meselâ reisicumhur seçiminin şeklini değiştirecek, onun 
da halk tarafından seçilmesini sağlayacaktı. 

Biliyordu ki, tekmil muhalifler de 
“harekat-bereket””mantığı ile seçim havasına 
teşnedirler. Gerçekten iktidar hırsı kabaran 
Demirel bu referanduma önce yeşil ışık yaktı. 
Çünkü mevzuubahis olan ehemmiyetsiz 
mahalli seçimler de olsa bir an evvel olması, 
özlediği ““kurtarıcılık”? rolüne kavuşması demekti. Fakat sonra, hesabı değiştirip sanki 
bir an evvel seçim isteyen o değilmiş gibi 
“Hükümet'e karşı olmak” ve işi bir “güven 
oyu” (itimat reyi) mes'elesine dönüştürmek 
kendisine daha kârlı gözüktüğünden rey ve 
tavır değiştirdi. Demirel bu... Sırtında yumurta küfesi yok ya!... 

Diğer partilerde aşağı yukarı hep aynı 
mantıkla hareket ettiler. Sadece Demirel gibi 
önce “evet” deyip, sonra “hayır” da karar 
kılmadılar. 

Şu oldu, bu oldu, derken netice halterci 
Nâim'le “Çekilirim”” tehdidi reyleri biraz 
kımıldattı ve Özal yoluna devam kararı aldı. 

Ortaya çıkan neticeyi herkes kendine göre 
değerlendirip bir tevil ve tefsirle işin içinden 
sıyrıldı. Ama hakikat şu ki; 

“ —Defolun!...Hiç birinizi de istemiyo- 
-'Tum. Ama ne yapayım ki, istediğim ortada 
yok veya varsa da -şimdilik-talih O'na yâver 
gözükmediği için elim size mahkum!...”demek istemiştir. Demokrasi tecrübesine 
geçildiğinden beri bütün seçimlerin mesajı 
hep aynı olmuştur. 

Kıl payı ile “siyasete dönme” imkânına 
kavuşan Demirel hâfıza kaybına uğramışsa 
da, veya o rolü oynamak işine geliyorsa da 
millet, aynı durumda olmadığından Özal'ın 
“Çekilirim” tehdidi neticeye oldukça müessir oldu. Millet nöbette Demirel'i görünce 
doğrusu Ozal'a daha sıkı sarıldı. 

Ah, şu memleketin, bazı yarı münevver 
idarecileri, halkın ne istediğini bir anlayabilse!.. .Yahud anladığını icra edecek samimiyet 
ve dirâyete mâlik bulunabilse!...İşte o zaman 
demokrasi ““güdümlü”'olmaktan kurtulacak!. 


STRAUS 
ÖLDÜ.. 


Bavyera Başbakanı -hakikatte Bavyera'nın taçsız kralı- Straus öldü. 
Almanya mateme garkoldu. 
Milliyetçi ve dindar bir politikacı 
olan müteveffa Straus, Yabancılar 
Yasası (Kanunu) nı sertleştiren bir 
kimse olarak bilinir. Bu bakımdan 
kimi lehinde kimi de aleyhinde 
konuşuyor. ; 

Biz, O'nun hiç bilinmeyen bir yönünü açıklayalım: 

Almanlar yılda bir kere faşing yaparlar. Bunlarda çeşitli ahlaksızlıklar 


icra edilir. Lâkin asıl maksat üzerindeki baskılardan bir gün için sıyrılıp; 
özlediği gibi yaşamak ve şuüraltını 
boşaltmaktır. (o Bunun Oo psikolojik. 
faydasına inanılır. Straus böyle bir 
faşinge iştirak etmiş, İstanbul fâtihi 
SULTAN Mehmet Il.nin kıyafet ve: 
maskesi ile Münih caddelerini sabahtan akşama kadar bu hüviyet ve 
kıyafetle dolaşmıştır. 

Fâtih İstanbul'u hilale ram etmiş 
bir şahsiyettir. Öldüğünde bütün 
Hristiyanlık Alemi bayram 
yapmıştır. Bizim son devir siyaset 
erbabımız gibi Batıya hayran veya 
onun takipçisi olarak 
karşılarındaydı. Straus gibi Dünya 
nimetlerinin zirvesindeki bir adam, 
bizim Batı hayranı mukallitlere değil 
de Fâtihe, O'nun dünyasına, 
şahsiyyetine ilgi ve hasret duyuyor. 
Şuuraltının icabına göre yaşamak 
için bir günlük bir fırsat bulunca da 
O'nun hüviyetine bürünüyor. İşte 
şahsiyyetli olmanın bereketi...Müslüman Türk Milleti kendi Orjinal 
şahsiyyetine odönmedikçe Batının 
küçümseyen nazarlarına muhatap olmaktan kurtulamayacaktır. Straus şu 
Jesti ile, bize bu gerçeği bir kere daha 


ilân etmiştir. 
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Gorbaçov Milliyetçi : i 
Ruslaştırıyor im artıyor 
Mifusun sadeve yüzde 8 lr oi ğa ayraklarla “Ri 
hulde, Garbuçev Puhuhun edi, 
duldunlu Baltık ve Turi ram beef an atıl 
deki 
Mahi all yönsü 


işlem il 


us Komünist Partisi 
E çehre değiştiriyor 


yonu resmen alkoliktir. 
uyuşturmak bozuk düzeni düz 
sun beşte biri ayyaş olan bir 
kalması kaabil olamaz!...Bir “ 
| nesi”'olan Rusya yıkılacaktır!. 
Bunu kestirmek zor ama, şu nokta açıktır ki, in- başlamıştır. Gorbaçof'un tedt 
san labialına aykırı bir sistem olan kominizm garibesi devleti ayakta tutmay 
arık ihtiyarlamıştır. 250 milyon nüfusun 50 mil- tir. 


Rusya'da bir oyun oynanıyor. Sovyet 
halklarına daha rahat, daha insani bir hayat(!) 
parolası ile başlatılan bu yeni harekât,kominizmin 
asıl mazlumu olan Müslümanlara ne getirecektir? 


NÂİM 


Naim Süleymanoğlu 
Olimpiyatlarda (o görülmemiş bir halter rekoru kırıp- 
da “altın madalya” kazanınca (o yer yerinden 
oynadı. Çocukcağız bir anda kırk yıllık (o siyaset 
erbabını bastıran bir şöhre- 
te ulaştı. Herkes spor 
sahasında ki bir başarının 
hazzı (o içinde... Lâkin 
Naim'in asıl kazancı, bütün gözler üzerine çevrilmişken Bulgaristan”daki 
“Müslüman Türklere karşı 
tatbik edilen “yok etme” 
felaketini bütün cihana duyurmuş olmasıdır. Her ne 
kadar gereksiz yere ““Anıtkabir Modası”'na ayak uy- 


SÜLEYMANOĞLU 


durmak gibi bir vebaâle 
bulaştıysa da Bulgaristan - 
daki zulmü haykırarak iyi 
bir ecir almış ve Müslümanlara hizmet etmiştir. 

Komünisilerden gayrısı 
sporu bir o propaganda 
vasıtası olarak kullanmayı 
beceremez. Naim'i de muhakkak ki aynı maksatla 
yetiştirdiler. Lâkin kime niyet kime kısmet!... 

Bu vesile ile bütün Dünya tarihi ““Türk gibi kuvvetli”” darbı-meselini 
hatırladı ve Bulgaristan”daki mazlum müslümanların 
feryatlarını oOduydu. Bu 
kazançlar bir trilyon altın 
madalyaya bedeldir. 


TE taçaklanan Türk kızının katili olarak bir ABD'li asker tutukla, ) , 
1982 istatistiklerine göre 
Almanya'da 0-22 yaş arasında 
, 1.200.000 gencimiz 
yaşamaktadır. 
Adeta bir devlet nüfusu... 
Lâkin bunların pek çoğu 
ana babanın bazan lâkaydısı, 
bazanda aczi sebebiyle böyle , a 
diskoteklerde dolaşmakta, otomatik Kumar 
> makinalarının başında sabahlamaktadır. 
İşte böyle diskotekçi gençlerden birinin hazin ve 
başdöndürücü âkıbeti. Ya aynı avareliğin 
anaforunda dönen diğer benzeri binlercesi... 
Bunların imdadına kim yetişecek? | 
Bu felâketler karşısında hep böyle seyirci mi 
kalınacaktır?... 


. VAHŞİ AMERİKALI 

ii y ir Dİ 8 Türk kizi le bir dıskolekte görülen Amerij 

ir. ; halı asker suçlamalara cevap vermiyo 
17 yaşındaki Mekha cinayet günü ülesi 
“Ben diskoya gideceğim, Uaha sonra 


imuz'dakl siködaştmın yanında kalacağını! 
diyerek evinden ayrılmıştı 


ından politbüro'da d İ 


ytiehe 
Mogkeroti 
Sane dar DİNGO, 


Son ya önce tecavuz İM 
iz 
yp ONA Deça sapa, Bi 


YA Uyar, 


estekleyin va ne mele 
a 7 


vobi 
i. Türk Mep 


bor alan idohpa, 
Si Bini MN 
anaya kaldır 


oliktir. Kendini alkolle 
zeni düzeltmediği gibi nüfu- 
olan bir ülkeninde ayakta 
z!...Bir “Milletler Hapishâacaktır!...Bina çatırdamaya 
Pun tedbirleri de bu hilkat 
a tutmaya kâfi gelmeyecek- 


Da gir “Alin çed 
sr on 


unu 


lar kopuk kopuk, 
Ç Di Ayet mayoda Çok belir) vade gi EN 
Kull Avrupa daki islâm toplumu infial içinde 


ai Heinz Garsoli 
A Sİ atkiledi 
Tahir 


hir Ap, Y 

Yaa dir hz ra ia HRHİRİ mayoları wzeri) 
ri da sleri tlesen olarak izleyip san 
5 Avflna Tutk istâm Bırığı 


Almanya'anı 
dşüpa ülheletinde de zall apar DA 
iritması ıçın mahkamayg, başvuruyor 


a 


MADENE .SAYFADA 


Horten, Alman firması ise 
de sâhipleri yahudidir. 
Şimdi şu yahudinin 
mayolara âyet-i kerimeleri desen gibi dercetmeyi bilmeden mi yaptığına 

inanacağız!... Vaktiyle yine 

yahudi asıllı bir İngiliz ayni haltı işlemiş ve şiddetle 

bir aksülâmel görünce de 

özür dileyip işin içinden 
sıyrılmıştı.Peki ama, özür 

dilemek yetiyor mu?! 

Tabii müslümanlar, 

düşmanlarına ürküntü verecek bir güç oluşturana 

kadar böyle devam edip 

gider. 


ÜSTÂD NECİP FÂZIL, 
MA HIR IZ BEY'LE 
NASIL TANIŞTI?!.. 


Sanırım 1958 yılındaydı. Ev- 
, velce arz etmiş olduğum gibi 
üstâd Necib Fâzıl Bey'le gün 
olmazdı ki; görüşmeyelim. Kendisinden bir matlubu olmadıkça 
hiç kimseye iltifat ve takdir ifâde 
eden bir tavır almayan Üstâd, 
her nedense bana karşı bu husus 
ta pek cömertti. Topluluk içinde 
fırsat düştükçe metheder,bir yere 
giderken de beraber götürür, 
hatta canı konuşmak istemediği 
zaman emreder bir uslupla işi bana havale ederdi: 
“Şen konuş Kadir!..” derdi. 
,Bir kaç dargınlığımız 
esnasında -birazda belki beni 
yumuşatmak için - aşırı iltifatlar 
ihtiva eden mektuplar (1) göndererek bu tavrını yazıya dökmekten bile içtinab etmemiştir. 
Birgün: 
“ Mâhir İz, diye birini tanıyor 
musun?” diye sordu. 
“Evet” dedim. Ve ilâve ettim: 
“ Neden soruyorsunuz?” 


Dedi ki; 
“Bana bu adamdan çok 
sitâyişkâr bir şekilde 


bahsettiler...Şuurlu, kültürlü bir 
insanmış. Biraz da eskilerden galiba!.. Bana gelip giden talebeleri 
var. O'na da benden bahsetmişler. : Çok tanışmak istemiş. 
Vefa'daki İmam Hatip Mektebinde müdürlük yapıyormuş. 
İstersen haydi beraber gidip şu 
adamla bir tanışalım!” 

Bu sözler gösteriyordu . ki; 
üstad'ın, Mâhir İz Bey hakkında 
pek de bir fikri yoktu. Bildikleri 
kulak dolgunluğundan ibaretti 
ve talebelerinin söylediklerine inhisar ediyordu. Esâsen Mâhir İz 
Bey'in cephemizde meşhur olması, Bu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünden sonradır. Kendisinden başkasına bir kıymet atfederek adam gözüyle bakmak alış- 


kanlığı olmayan üstâd için bu 
durum gayet tabii idi. 

Önceleri Rüştüye (Ortamektep) muallimi iken Şâir Mehmed 
Akif Ersoy'un etrafında dolaşan 
edebiyat meraklılarından biriydi. 
“Milli Mücâdele” nin başlaması 
üzerine Melimed Akif Bey'i taki- 
ben Ankara'ya gitmiş, sulh 
zamanına kadar Meclis'in zabit 
kâtipleri meyanında çalışmış, 
sonra gelip İstanbul'da muallimlige devam etmiş ve Haydar Paşa 
Lisesinden tekâüt (emekli) olduktan sonra İstanbul İmam Hatip Mektebinde Müdürlük yapmaya başlamıştı. 
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Ben kendisini Haydar Paşa Lisesi edebiyat muallimi iken tanımıştım. Talebelerinden bugün iyi 
yetişmiş Obir müellif oolan 
Ertuğrul Düzdağ ile genç yaşta 
vefat eden Ahmed Yücel (2) bizim toplantılarımıza ktılırdı. 

Gazeteye ilan vererek Üstâd 
Necip Fazıl'ın sevenleriyle ““Seyhan Talebe Yurdu'nda” bayramlaşacağını ilân eder ve bunda 
bir gösteriş ansı tevehhüm ederdik. Birçoğu hadiseli geçmiş olan 
bu toplantılardan birine böyle 
bir ilânla muttali olarak gelmiş 
bulunan bu iki genç vasıtasıyla 
Mâhir İz Bey'i Üstâd'dan çok 
evvel tanımış bulunuyordum. 

Beyazıt'a kadar dolmuşla, ondan sonraki kısmı yaya yürüyerek Vefa Semtindeki İstanbul 
İmam Hatip Lisesine geldik. 

İmam Hatip Lisesi Kovacılar 
Caddesi yetmişdokuz numarada 
şimdi “İlim Yayma Cemiyeti Talebe Yurdu” olarak inşa edilmiş 
bulunan modern binanın yerinde 
İmparotorluktan kalma üç-dört 
katlı bir ahşap konaktı. Daha 
sonra Fethiye'deki obugünkü 
Imam Hatip Lisesi binası yapılıp 
da mektep oraya taşınınca bu 
ahşap konağı “Vefa Talebe Yurdu” adıyla o yıllarca 
çalıştıracağımı nereden bilecektim! (3). 

Binaya cadde üstünden hemen 
giriliyordu. Kapıcı bizi karşılayıp 
ne istediğimizi sordu. Necip 
Fâzıl Bey maroken eldivenlerinin 
birini giymiş öbürünü de kamçı 


Merhum 'Mâhir İz Bey 
-0 yıllarda- 
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. gibi dizine vurarak: . 


“ — Mâhir İz Bey'in odasını göster!..” diye iki büklüm kapıcıya 
bağırdı. Adamcağız kandilli temennalarla bina ortasından 
yukarı katlara çıkan merdiveni 
göstererek: 
“Buyrun efendim, buradan 
yukarı çıkınız! Mâhir Bey'in 
odası üçüncü kattadır,” dedi. 
Necip Fâzıl Bey (onde ben arkada bu asırlık ahşap konağın 
harap merdivenlerini gıcırdata 
gıcırdata üst kata doğru çıkmaya 
başladık. Bina gayet loştu.Merdi 
ven başlarına konulinuş küçücük 
ampuller yanmaktaysa da pek 
fayda (osağlamıyordu. o Sanki 
yukarı doğru çıkmıyor da aşağı 
doğru bir dehlize iniyorduk. Bu 
manzara Necip Fâzıl Bey 'e pek 
nahoş tesir etmiş olsa gerekti. 
Şatafat, ihtişam ve konfora 
alışkın ve meclüb olan (4) Üstâd, 
daha Mâhir İz Bey Ole 
karşılaşmadan hissen 
menfileşmişti osanırm. Zira 
üçüncü katta tam merdiven 
başına gelen kapısı üstünde 
“ Müdür ” yazılı oOolan 
odanın önünde durdu; Bende hemen arkasında idim. Kapıyı açar. 
açmaz eşikte durakladı. Mâhir İz 
Bey'in masası tamda kapıya karşıydı. Yakinen tanışmasa bile bir 
edebiyat muallimi olarak hiç 
şüphesiz Necip Fâzıl * Bey'i 
tanıyordu. o Derhal (oyerinden 
fırlayarak Üstâd'ı istikbâl etti. 
Lâkin Üstâd bir ayağı içerde bir 
ayağı dışarda olduğu halde gözlerini müdürriyet odası 
duvarlarında gezdiriyordu. Mâhir Bey iltifat ve ihtiramlarla 
şöyle buyrun böyle buyrun diyorsa da Üstâd'ın bu sözler 
kulaklarına girmiyordu. 
Hakikaten oMâhir İz Bey 'in 
oturduğu odanın duvarları bir 
acaip idi. Bir şey asılmadık avuç 
içi kadar boş yermevcüd değildi. 
Mesala bir âyet, onun üstünde 
bir beyit, onun kenarında Âkif 
Bey'in resmi, onun üzerinde bir 
manzara, onun da üzerinde yine 
birayetilh... her taraf dopdoluydu. Üstâd kapı eşiğinde ve ayakta eldivenli elindeki diğer eldive- 
ni bir yelpaze gibi sallayarak top 
gibi gürledi. 
“—Ne bu rezâlet!... 
duvarları böyle 
bohçasına çevirmiş?” 
Mâhir İz Bey Osmanlı çelebisi 
ihtiramkârlığı ile karşılık verme- 
ye çalıştı: Kd 


Kim bu 
çingene 


“ —Efendim, bendeniz burada 
vazifeye yeni başladım. Henüz 
sağa sola müdahele edecek vakit 
bulamadım!..” 

Necip Fâzıl Bey yatışacak yerde 
daha fazla bağırarak: 
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“—Ne demek vazifeye yeni 
başladım. Bu zevksiz manzaraya 
nasıl tahammül edebiliyorsun. 
Burada bir saniye o bile 
oturulamaz!... 
Mâhir İz Bey habire özür beyan 
ediyor Üstâd'ı methedici cümlelerle bir defa içeriye girip 
karşısına oturtmaya çalışıyordu. 
Lâkin OÜstâd  gerginleştikçe 
gerginleşiyor, o Mâhir İz Bey'in 
iltifatları kulağına girmiyordu. 
Nihayet askeri kumandaya tabi 
bir er sertliği arkasına dönüp: 
“.-Kadir..”dedi. “yürü gidiyoruz. Oturacağı odayı bulduğu gibi muhafaza edip ona müdahele 
etmeyen bir kimse ile konuşacak 
sözümüz yoktur!..” 

Bir balyoz gibi patlayan bu 
cümleler karşısında perişan olan, 
Üstâd'ı yumuşatmak için ne 
söyleyeceğini bilemeyen, kandilli 
temennalarla Üstâd'ı yatıştırma- 
ya çalışan Mâhir İz Bey'in bütün 
gayretleri boşa gitti. Üstâd “pat, 
pat, pat!..” diye basamaklara 
öfke dolu adımlarını basa basa 
biraz evvel çıktığımız harap merdivenleri inmeye başladı. Mâhir 
İz Bey caddeye (okadar 
arkamızdan aynı iltifatlarla 
yumuşatıcı gayretlere devam etti 
ise de Üstâd artık ne geri dönüp 
baktı ne de bir karşılık verdi. 

Tekrar Beyazıt'a kadar birlikte yürüdük. Yol boyunca bana 
bu hareketini makül gösterecek 
bir yığın sebeb saydı. O günkü 


,., 


görüşle ben de kendisine hak. 


vermiştim. oÖyleya davamızın 
kurmaylarından olması gereken 
bir insana bu pasiflik 
yakışırmıydı.?!.. 

İşte Üstad Necip Fâzıl'ın Mâhir İz Bey'le tanışması böyle oldu... 


(Y Gerçekten benim için müstesna bir 
hatıra mahiyetinde olan Üstâd'in bu 
mektupları ve birlikte çekilmiş resimlerimiz *27 Mayıs ihtilâli”'ni müteâkiben 
çalıştırmakta olduğum “Yıldız talebe 
Yurdu na nâgihani bir baskın düzenley- 
en Örfi İdare Mensuplarınca bir jip dolu- 
su kitapla birlikte müsâdere edilip 
götürülmüştür. İlim ve Hukuk namına 
bir cinayet teşkil eden bu kitap ve evrak 
müsaderesinin hazin tafsilâtını da daha 
sonra hikâye etmeğe çalışacağız. 


()Ahmed Yücel şuurlu, gayretli bir 
gençdi. Son derece okumayı seven, vakti- 
nin çoğunu Sahaf'larda geçiren, inert, 
mazbut karakterli bir insandı. Edebiyat 
Fakültesinde okuyordu. Mektebini bitirip 
dine, devlete hizmet etmek aşkıyla doluydu. 1968 yılında mide kanaması geçirmiş, 
vücud kanı pıhtılaştırmadığı için günlerce kendisine kan verildigi halde kurtarılamamıştır. 

Rus Başbakanı Kosigin'in Ayasofya 
Câmii Şerifini müze sıfatı ile ziyâreti 
esnasında O'na tek başına “yuh” 
çekerek, polislerce kargatulumba 


Sayfa 11 
götürülmüştü. O derecede Osmanlı o kleri) bir avutma takdiğine başvurarak 
hayranıydı ki, Şehzade Mahmud Şevket o göstermelik: bir kaç İmam Hatip Kursu 
Efendi'yi görmeye giderken benden ken- Oo açmıştı oOBu kursu bitirmek ne 
disi namına -mecazi değil, hakiki osağlardı?... Bu belli değildi. Bu kurs ne 
manasıyla- Oo Şehzadenin (ayaklarına o öğretebilirdi?... Onu da pek bilen yoktu. 


kapanıp öpmemi ısrarla rica etmişti. Halbuki ne bende böyle hareket yapacak his 
ve ne de Şehzade de bunu kabul edecek 
bir temayül vardı. 

Bir gün postanede beraberdik, Bir 
mektup atacaktı. Üzerini yazmamı benden rica etti. 

““—Sen neden yazmıyorsun” dedim. 
“—Ben yeminliyim'? dedi “Bu gavur 
harflerini kullanmam!..” il 

Bu o vesileyle kendisine (cenab-ı 

Hak'dan sonsuz rahmet ve mağfiret niyaz ederim. 
(3JArap Paşa'nın Konağı (hangi Arap 
Paşa ise) denilmekle meşhur olan bu 
binanın İmam Hatip Lisesi olarak 
kullanılmasının da tuhaf bir hikâyesi 
vardır: 

1950'den sonra dini hayat üzerindeki 
baskı hafif bir surette azaltılmaya başlanmıştı. O zaman Aksaray'dan Samaiya'ya doğru giderken tramvay yolu üzerinde ve “Langa” denilen semtte bir 
Ünam Hatip “Kursu” vardı. 1945 
Jırtınası esmeye başlayınca dindarların 
ilk seçimde kendilerine şiddetli bir tokat 
indireceğini hisseden CHP ekâbiri (büyü-" 


NEREDEN 
NEREYE 
GELDİK... 


Efendim, 


Bu sebeble rağbet görmeyen bu kurslar- 
dan biri de umum İstanbul namına Langa'da, vaktiyle tekkelerin kapatılmasına 
dâir kanuna istinaden kapatılmış bulunan eski bir tekke binâsında açılmıştı. 
Müdürlüğünü de ilerde kendisinden pek 
çok bahsedecek olduğumuz - rahmetli 
Celâleddin (Öktem) Hoca efendi'ye 
vermişlerdi. . Celâl oOhoca uzaktan 
akrabamız idi. Kendisinden pek çok şey 
öğrendiğim bir ciddi alim ve takva ehli 
idi. O sırada lise muallimliğinden tekaüt 


"olmuş evinde oturuyordu. Ben İstanbul'a 


geldiğimde bu kurs çoktan “İmam Hatip 
Lisesi*'ne inkilab etmiş ve oradan 
taşınmıştı. Rahmetli Celâl Hoca bana bu 
binayı gezdirmiş ve orada geçen bazı 
hatıralarını naklettikten sonra demişti ki: 
*“ Evlât burası kurs iken oturacak bir 
sandalyemiz bile yoktu. Talebelerle birlikte minderlere oturuyorduk. Ben emekli maaşımla zar zor geçinebildiğim halde 
kurs müdürlüğü maaşımı civardaki cami- 


lerin genç mülezzinlerine taksim ederek 


onların kursa devamını sağlıyordum. Zira talebe adedi on sayısından aşağı 
düşerse kursu kapatacaklardı. Gelen tali- 


Bimennihilkeriym, şehr-i hâlin (bu ayın) yirmi altıncı perşembe 
günü alaturka saat ikide Bâyezıd Paşa Mahallesi'nde eski 
mezarlığın hemen ukarıda (yukarıda) 250 numaralı hânede 
Kudretli Cebel Taburu Marangoz Ustası İzzet Efendi Kerimesi 
(kız) Hanım ile Cebel obüs Taburu zâbitanından Mülâzım-ı 
Evvel (teğmen) Vâsıf Efendi'nin nikâh cemiyetleri müsammen 
(kararlaştırılmış) bulunmağla (bulunmakla) lütfen yevm-i mez- 


kürde (anılan günde) teşrifleri rica olunur. 


Ji 24 Ağustos 1336 


Kudretli Cebel Taburu Beşinci Bölük Kumandanı 


Bu dâvetiye başyazarımız Kadir Mısıroğlu'nun yanda resmi- 
ni gördüğünüz merhum kayınpederinin düğün davetiyesidir. 


Tarih 1920. 


Dikkat olunursa, evlenecek kızın adı, dâvetiyeye yazılmıyor. 
Bu, âile mahremiyetine aykırı sayılıyor. Henüz hamarat devrimbazlar milletin kaderine hükmetmeye başlamamışlar!..Sonra!..Sonrası işte bugünkü manzaraya kadar geldik...Kısacası 


“ne idik, ne olduk” 
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mat böyleydi...” il 

İşte bu kursun mektep haline getirilmesi düşünülüpte bir kaç gayretli 
müslümanın çalışması ile iş resmiyete in- 


“ tikal edince, Milli Eğitim Bakanlığı buna 


yanaşmıyordu. Sebeb de güya mektep olmaya müsaid bina bulunulamamasıydı. 
İşte bu sebebledir ki; rahmetli 'Nâri 
Topbaş, Nazif Çelebi vs. den ibaret beş 
kişi yüzyirmibeş bin lira bedel mukabilin- 
de Vefa'daki bu ahşap konağı satın 
almışlar sonra Milli Eğitime dönüp» 
“İşte mektöp olacak bina buyrun 
açın!..”* demişlerdi. Böylece resmi makamların bahanesi ortadan kalkmış ve bu 
bina da İstabbul İmam Hatip Lisesi olarak faalivete geçmişti. : 
(4 Üstâd'ın evine ayakkabı ile girilir ve 
daima bir erkek ahçı ile erkek garson 
çalışırdı. İlericileri tenkid sadedinde 
“Ben avrupalıdan, avrupalıyım!..” dedigine çok şahid olmuşumdur. Üstâd'ın bu 
konforu hiç bozulmazdı. O hapse girse . 
bile bu düzen borç-harç devam ederdi. 
Zira hanımı -ihtimal- hiç bir yemek 
pişimesini bilmezdi. 

Üsi-başına itinası da aynıydı. Bizim 
pek sık görüştüğümüz zamanlarda bir kibrit çakıp, toplu iğne ile tuttuğu bir şişe 


"mantarını yakar, hâsıl ettiği isle, hafifçe 


kırlaşmaya yüz tutan dudlaj bıyıklarını 
boyardı. 
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YOKKEN 


“VEFAT 
EDENLER 


NECİB FÂZIL 
KISAKÜREK 
IV 


ŞAHSİYYETİ: 3 


4-TECRİD KUDRETİ 


Necip Fâzıl Bey'in hayat ve 
şahsiyyetinin temel ve fârik vasfı 
“benlik” san'atının ise 
““tecrid”'di. Bunlar kendisine o 
derece hâkimdi ki; O'nun diğer 
bütün vasıflarını da bunların 
içinde telâkki etmek kaabildi.(1) 
Meselâ “cesâret”” ve “'itimad-ı 
nefs” “benlik”ten “mübâlâğacılık” ve “hayalperestlik” (veya 
muhayyile kudreti) de “tecrid 
kudreti''nden kaynaklanıyordu. 
Bir de şunu ilâve etmek gerekir 
ki; “benlik?” ve “tecrid”in şu 
ölçüsüz hâkimiyeti, kendisinde 
iradi bir kontrolü imkânsız 
kıldığından O, her vesile ile kükremekten ve mâverâi beyanlar- 
da bulunmaktan kendini alıkoyamıyordu. Maslahat yani hâlin icabına göre hareket ve bu 
maksatla irâdi bir intibak (adaptasyon) hiç ama hiç beceremediği 
bir işti, 

Bundan dolayı O, her zaman 
ve her yerde hep aynı vasıfta fikir ve davranışlar sergilerdi. Halbuki “benlik” ve “tecrid kudreti” O'na sırf mücadelesinde 
kullanılmak üzere bahşedilmiş 
birer mevhibe idi. O, ise, gâye ve 
mücâdelesine öylesine adapte 
olmuştu ki; O'nun dışında kendisine bir hayat ve faâliyet sahası 
ayıramıyordu. Bu sebeple iki temel vasfı olan “benlik” ve ““tecrid”'gerekmedikleri mahalde birer zaaf ve kusur, gerektiği zamansa kudret ve meziyet olarak 
tezâhür (oediyorlardı. o Meselâ 
“benlik”? beşeri münasebetlerde 
O'nu çirkinleştirip aşağılatırken, 
mücadelesinde devleştirip yüceltiyordu. 

Tecrid ise, O'nu -âdeta- bir 
“fildişi kuleye” hapsediyordu. 


Bu sebeple pratik hayat 
karşısında gayri mümeyyiz bir 
çocuk seviyesinden yukarı çıkamiyordu.(2) Böylece müthiş bir 
zaafa âmil olan “tecrid” 
san'atına kâbına varılmaz bir derinlik ve ihtişam kazandırıyordu. 


“Büyücü, büyücü 
ne bana hıncın? 
Bu kükürtlü duman, 
nedir inimde?(3) 
Camdan keskin, kıldan ince 
kılıcın 
Bir zehirli kıyınık gibi 
beynimde 
Nizam köpürüyor, med valeti 
deniz, 
Nizam köpürüyor, 
tâ cehennemde su, 
Suda bir gizli yol, pırıltılriz, 
Suda ezel fikri, ebed duygusu. 


“Hendese, 
Kümese, 
Tıkılmak. 
Hâdise, 

Kırk ayak 
Adese, 
Oyuncak, 
Vesvese, 
Gökbayrak. 
Gel dese, 

Tak, tak, tak! 
Mu-hak-kak!...” 


Bu şiirde sanki “ölümün ayak 
seslerini duyuyorsunuz. Ölüm 
gibi müthiş bir mücerredi böylesine -âdeta- el altına getirmek her 
kabadayının oharcı (değildir. 


O'nda böyle misaller saymakla 


bitmez. Bir misal daha zikrederek bahse nihâyet verelim. 
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“Zindandan Mehmed'e Mektup” 


şürinden 


Peykeler, duvara mıhlı peykeler; 


Duvarda, başlardan, yağlı lekeler, 


Gömülmüş duvara, baş baş gölgeler... 
Duvar, katil duvar, yolumu biçtin! 
Kanla dolu sünger... Beynimi içtin! 


Süküt...Kıvrım kıvrım uzaklık uzar; 
Tek nokta seçemez dünyadan nazar. 


Yerinde mi acep, ölü ve mezar? 


Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? 
Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? 


Ses demir, su demir ve ekmek demir... 


İstersen demirde muhali kemir, 


Ne gelir ki elden, kader bu, emir... 
Garip pencerecik, küçük, daracık; 
Dünyaya kapalı, Allaha açık. 


Dua, dua, eller karıncalanmış; 


Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. 


Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış... 
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu; 
Iplik ki, incecik, örer boşluğu. 


Ana rahmi zâhir, şu bizim koğuş; 


Karanlığında nur, yeniden doğuş... 

Sesler duymaktayın: Davran ve boğuş! 
Sen bir devsin, yükü ağırdır devin! 
Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin! 


mm LİLLE İLİ LİLİ ZİLİ İSİ A a N 


(1) Meslâ, grant tuvalet giyinip kuşandığı 
bir sırada veya bir mahkemede güzel bir 
müdafaa yaptıktan sonra size sorardı: 
“Nasıl?!” veya 

*“—Nasıldun??..” 

Siz de en üstün bir takdiri ifâde etmek 
üzere: 

“—Mükemmelsiniz!.. ” derdiniz. 

Azgın benliği tatmin olmaz ve size 
bağırırdı: 

“—Ne mükemmeli obe!...Muazzam, 
muazzaml...” veya ““Hârika, 
hârika!,,.” 

Bir başka gün, ayni sualle karşılaşınca 
bu defa itiraza uğramamak için O'nun 
evvelki sefer kullandığı kelimelerle cevap 
verme ihtiyaınız bir işe yaramazdı. 
Çünkü yine itiraz eder ve meselâ: 
“—Müthiş, müthiş!...” veya 
“—Korkunç, korkunç!... 
bağırırdı, 

Daha sonra ki bir seferde bu kelimelerle cevap verseniz yine itiraz eder ve güya 
daha kuvvetli kelimelerle keyfiyyeti tavsİf eder, bu iş hep böyle sürer giderdi. 
Aslında hiç bir takdirin O'nu tatmin etme imkânı yoktu. Ne söyleseniz yinede 
ortada bir boşluk kalıyor ve itirazı sırf bu 
boşluğu ifâde etmiş oluyordu. Yoksa 
kendi tavsifi bile kendisini tatmin ediyor 
değildi. 

(2) Bir çocuk veya az okumuş bir kimseyfe konuşması, münasebetleri bu aczi gösteren en âşikâr tezâhürlerle dolu 
olurdu. “Kellimünnâsi alâ kaderin ukulluhim * (İnsanlara akıllarının derecesine 
göre — söyleyiniz.) (o ölçüsü (o yanına 
uğramanışlı, Meselâ evine aldığı her aşçı 
veva yarsonla kavga etmiştir. Herkesin 
nasıl olup da kendi idrak seviyesinde 
olmadığını bir türlü anlıyamıyor, kabul 


” 


diye 


edemiyordu. Kimi sorsanız, “ebleh”, 
“aptal”, “idraksiz”, /h...di. Ama bir 
künse O'nun azgın benliğine yem sunuyorsa, -isterse bu hareket gayri sâmimi 
olsun- O'nun hakkında derüni kanaati 
değişmese de tavrı ve zâhiri beyanları 
değişirdi. 

Meselâ, Prof. Dr. Sâhir Erman Mahkeme koridorlarında O'na 
*“—Üstad!.. “diye câli sâmimiyet izhar 
ediyor diye O'nunla bir sarılıp 
kucaklaşırdı ki içimizden şu tavra 
kıznıyan bir kişi çıkmazdı. Halbuki 
Üstad O'nun su katıksız bir dönme 
olduğunu çok iyi biliyordu. 

Tercüman Gazetesi o sâhip ve 
mensupları ile son zamanlardaki samimiyeli de aynı kategoridendir. 


Diğer taraftan câri hayattan hiç haberi - 


olmazdı. Belki ömründe hiç bir gün 
“ekmeğin fiyatı ne olduğu” yolundaki 
bir suâle cevap verebilecek bir bilgiye 
mâlik olmamıştı. Ekmeğin veya pazarda 
satılan herhangi bir şeyin!...Şahsi telâkkisine göre, O bir senyördü. Bu işlerse 
“hayatın kışrı”'na müteallik basit işlerdi. 
Elinde en küçük bir paketle evine 
gittiğini hiç bir zaman görmedim. Uşak 
varken ne gerek!...İmkânları ister müsâid olsun, ister olmasın, fark etmezdi. O 
bir aristokrattı!... N 

Halbuki bu üslüp, O'nun “tecrid meyli” yin mutlak bir hâkimiyeti altında 
yaşamasının tâbi bir neticesi idi. Ama O, 
bunu dâima “aristokratlık”'la izah ederdi. 


(3) Yine kafiye mecburiyeti ile “in” kelimesini kullanıyor. Düşünmüyor ki “in” 
hayvan barınağıdır. Yine diksiyon fkeli- 


me seçimi) hatası... 
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iirkceve süikasd 


İSLAM'A SÜİKASDIN BİR CUZ'ÜDÜR 


MOĞOLCA MODASI 


'İR zamanlar ecdadımızın Kur'an-ı Kerimle ülfet (rühi 

yakınlık) peydah etmek için alıp asırlarca kullandıkları 

ve lâfzan daTürk hançeresine intibak ettirdikleri, 
dağdaki çobana kadar şumüllendirerek harciâlem bir hâle getirdikleri dip diri kelimeleri boykot edip, onların yerine 
Moğolca'dan istiâne edilmiş asâletsiz ve sümmetedârik (zorla 
uydurulmuş) kelimeleri ikame etmek yaygın bir moda idi. Hatta bu Moğolculukta o kadar ileri gidilmişti ki; aslında sarı ırka 
mensup ve Çinlilerle akraba bulunan Moğollar, mektep 
kitaplarında Türk(!) telâkki ve ilân olunmaktaydı. Bunun sebebi de hiç şüphesiz Moğollar'ın tarih içinde müthiş bir ““İslâm 
düşmanlığı”'nı gerçekleştirmiş olmalarıydı. Moğolları makbul 
kılan ve Türk Milli mefâhiri meyanına ithal edilmelerine sebeb 
di. Türkistan'da atıyla câmilere girdiği ve müslümanları ibâdet 
esnasında kırbaçlattırdığı meşhurdur. 

O'na şu zulüm ve tecâvüzleri dolayısı ile hayranlık duyanlar, lisanımızda bir “Moğolca Modası”? başlatmaktan maa- 
da bir de Moğol Hükümdarlarından mâhud Hulâgu ve 
Cengiz'in adını yeni doğan çocuklara takmakta birbirleri ile 
yarışıyorlardı. 

İslâm'ın şâiri yüz vermeyen sevgilisinin zulmünü : 

“Tahammül mülkümü yıktın, 

Hülâgü Han mısın kâfir!...” 
diye haykırmışken Cumhuriyet kalemşörleri O'nun ve 
Cengiz'in adını İslâm mefârihinden öne geçirmeye 
çalışıyorlardı. i 

Bu gün resmi lisanda yaygın bir kullanma şansına mâlik 
bulunan ““Danıştay, Sayıştay,...ilh”?” gibi kelimeler hep 
Moğolca'dan alınmıştır. Menşei Kur'an olan kelimeler boykot 
edilirken, onların yerine böyle Moğolca kelimeler ikame edilmeye çalışılıyordu. Bunlardan biri de ““Saylav”” kelimesi idi. 
Moğollar'a İslâm Âlemi'nin geri kalmasına sebeb olan zülümleri sebebi ile hayranlık duyan devrimbazlar, üstelik Moğolca 
bilmediklerinden binbir yanlışa sürükleniyorlardı. Gerçekten 
bir tarihler Cumhuriyet Gazetesi'nde müteveffa Nurullah 


NASUH TÖVBESİ Baştarafı Sayfa 7'de... 


mir gibi bir yüreğim varmış? Yoksa bu dertle çoktan erir, kan 
kesilirdim. Vaktim daraldı, biran içinde feryadıma yetiş 
padişahlık et. Beni bu sefer de korur, suçumu örtersen ne olur? 
Her türlü yapılmayacak işlerden tövbe ettim. Bu seferde tövbe- 
mi kabul et de tövbemde durmak için yüzlerce kemer 
bağlanayım bu sefer de kusurda bulunursam artık duamı ve sözümü dinleme... Yarabbi, yarabbi diye okadar söylendi ki kapı 
ve duvar da onunla beraber yarabbi, yarabbi demeye başladı. 
O yarabbi yarabbi derken birden, inciyi arayanların sesi duyuldu: Herkesi aradık, ey Nasuh sen gel. Bu sesi duyar duymaz, 
Nasuh kendisinden geçti, âdeta bedeninden uçtu. 

Akılsız, fikirsiz bir hale gelince canı, Hakk'a ulaştı. 
İşte o zaman rahmet denizi coştu. Ansızın ses geldi: Korku gitti, o değeri bulunmaz eşsiz inci bulundu. İnci bulundu, biz de 
neşelere daldık. Müjde verin inci bulundu. Nasuh kurtuldu. 
Ondan sonra birisi gelip Nasuh'a iltifat ederek dedi ki: 
Padişahımızın kızı, seni çağırıyor. Nasuh ise Tanrı'ya sağlam 
tövbe ettim. Canım, bedenimden ayrılmadıkça bu tövbeyi bozamam. O mihneti gördükten sonra ancak eşşek olanın ayağı, 
tehlikenin bulunduğu tarafa doğru gider diyordu. 


(Mesnevi'den) 


Suyla 13 


Ataç'ın vefat yıldönümü dolayısıyla yakınları O'nunla ilgili 
hatıralarını yayınlamışlardı.(1) Bunlardan birisi Ataç'ın 
davasına ve gâyesine sadakatle bağlılığını ispat zımnında şöyle 
bir hatıra nakletmiti : 

Macar müsteşriklerinden (şark ilimleri ile meşgul olan 
batılı âlim) birisi Türkiye'ye gelmiş. Ataç'la birlikte hatırayı 
nakleden şahıs O'nunla görüşüyorlarmış. Müsteşrik Moğolca 
mütehassı imiş. Bu ““Saylav”kelimesi de Moğolca'dan alınıp 
meb'us yani milletvekili yerine konulmuştu. Yaptıkları işin 
doğruluğundan emin olmadıkları için Macar Müsteşrik'ine 
sormuşlar: 

“Biz mebus yerine “saylav dedik, acaba doğru mu?” 

Müsteşrik cevap vermiş: 

“ -Ooo0!...çok yanlış olmuş! 
meb'us değil,komisyoncu manâsınadır.” 

Hatırayı nakleden Ataç'a dönüp : 

“—Üstâd!.. Desene bu işte 
yanıldık)**demiş. 

Lâkin Ataç davâsında o kadar kararlı imiş ki; hiç tereddüt etmeden ““Zararı yok, göreve devam!...”demiş. 

Demek ki, yaptıkları iş ilmen yanlış olmuş, bunun hiç 
bir ehemmiyeti yok, yeter ki; Türk Milleti'ni Kur'an-a 
bağlayan kelimelerin, bir halatın lifleri kabilinden biri daha 
kopsun. 

Ataç'ın bu günkü muâkıbleri (takipçileri) de aynı şeyi 
yapmıyor mu?!.. 

Meselâ “'münâsebet”? yerine “ilişki”? diyorlar. Halbuki 
“ilişmek”““sataşmak”? manâsınadır. “İliştirmek” de “iğreti 
tutturmak”'dır. Bin yıldan beri böyle kullnılmış bir kelimeyi 
“münâsebet”” yerine ikame etmeye çalışmak da Ataç'ın 
yaptığından farklı mıdır?!..Kısacası ““kâfirler yollarına devam 
ediyorlar...Şuurlu müslümanlar hoşlanmasalar da...”* Ama ne 
var ki; şuursuz bazı müminler de onların dümen suyunda gidiyorlar!... Asıl acı olan da bu değil mi?!.. 


Moğolca'da saylav, 


çuvalladık, (yani 


(D Bu yazıları şahsi arşivimden uzakta ve gurbette kaleme 
aldığım için -evvelce başka bir vesile ile de arz edildiği üzere - 
sırf hâfızama istinad etmekteyim. Bu bakımdan bahsi geçen 
gazeteyi, tarih ve sayı numarası ile kaydedemediğim gibi, 
yazarını da hatırlayamıyorum. Ancak oradaki beyanlar meâlen 
aynendir ve sadece misal olarak zikredilen ““Saylav” kelimesi 
hatırımda kalmıştır. 
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YALNIZ ABONEYE GÖNDERİLDİĞİNDEN 
SATIŞI SİZİN GAYRETİNİZE BAĞLIDIR!... 


O'nun yaşamasını istiyorsan 


Abone ol, abone bul!... 


Bunun için mecmuanın içindeki posta çeki kâğıdını 
doldurup göndermen kâfidir. 
YILLIK ABONE BEDELİ 50.-DM 
Abone bedelini yatıracağınız konto numaramız: 
Sebil Zeitungverlag 
Postseheckkonto Nr.: 465 66-606 
Postscheckamt: Frankfurt 


I Ekim 1988 - 20 Safer 1409 


Sebil 5 (254) 


m, Sayla İd 


I bikini 1988 - 20 Safer 1409 


GOETHE ve 
İSLÂMİYET 


Geçen sayımızda Goethe'nin almanca aslını yayınladığımız Hz. Peygam- 


ber hakkındaki şiirin 
şöyledir: 


türkçesi 


MUHAMMED'İN NAĞMESİ 


Kayadaki bulağa bakın 
Sevinç aydınlığında... 
Yıldızlı bir bakış gibi; 
Bulutlar üstünde 
Gençliğini beslerdi... 


Hayırhah ruhlar, 
Fundalıklarda kayalıklar arasınada. 


Delikanlı tazeliğinde O, 

Bulutun içinden çıkıp oynayarak 
Mermer kayalara iner, : 

Sevinç narasını atar yine de, 
Göklere doğru. 


Zirve yolları arasında O, 
Renkleri çakıllar arasından 
koşturur, 

Ve erken rehberlik kademinde 
Bulak olan kardeşlerini 
Kendisiyle sürükler. 


Aşağıda vadide 

, Onu ayak bastığı yerde çiçekler 
“açar, 

“Ve çimenlik, 

O'nun nefesi ile yaşar. 

Fakat onun hiç bir gölgeli vâdi, 
JHiç bir çiçek, 

'Dizlerini sarıp tutamaz, 

Aşk dolu gözlerle O'nu süzerek. 
Düzlüğe doğrudur O'nun gidişi. 


“Yılankavi hareketlerle. 

İçaylar ünsiyet kurarak 

,O'na sokulur. Şimdi kadem basar 
Düzlüğe, gümüş ihtişamında, 


Ve düzlük onunla muhteşemleşir, 
Ve düzlükten gelen ırmaklar 
Ve dağlardan. gelen çaylar 
O'nun sevinç narasına katılıp 
çığrırlar: 

Kardeş. 


Kardeş, kardeşlerini al götür, 
,Tâ kadim atanın bağrına kadar, 


Kollarını açmış bizleri bekler, vah, 


Boşuna açılmış kollarla bizi bekler, 
Hasret çektiği bizleri kucaklasın 
diye; 

Zira bizleri yer, issiz çölün 
Açgözlü kumları; tepeden güneş 


Kanımızı emer; bir tepe 

Biz engelleyip göl yapar. Kardeş, 
Düzlükten gelen kardeşlerini ai, 

Dağlardan gelen kardeşlerini al, 
Yanına, atana götür. 


GELİN SİZ HEPİNİZ 
Ve artık dolup şişer o 


"Muhteşem. Bütün bir nesil 


Bu hâkanı yüksekliklere kaldırır. 
Ve gümbür gümbür, galibiyetle o 
Ülkeler isimlendirilir, şehirler 


Türer ayağının altında. 
Durdurulmaz akımla çağlayarak devamı eder, 

Kulelerin alevli zirvelerine, 

Mermer binalar bolluğunun 
Hilkatını, arkasında bırakarak. 


Atlas dağları sedir ağacından evler 
taşır 

Dev omuzlarında; dalgalanarak 
Başının üstünde 

Havalarda binlerce buyrak eser, 
İhtişamının şâhidleri. 

Ve böylece o kardeşlerini, 
Hazinelerini, evlâdlarını götürüp, 
Bekleyen Yaratıcının 

—sSevinç gümbürdeyişinde— 
Bağrına basar. 


” (Bu tercüme Alman asıllı muhtedi Ahmed Hulusi Sehmiede kardeşimize girtir, 
Güzel Türkçemiz ve edebiyatmızı nice 
Türk'ten daha iyi bilen Almed H. 
Sehmiede de daha önce Goethe'nin İslâmiyetle alâkası üzerinde çalışmış ve 
çeşidi vayınlar yapmıştır. ) 


“DIE WEISSAGUNGEN DES 
BAKİS: BAKİ'NİN HİKMETLİ 
SÖZLERİ"”...... 

Il Ocak 1798 yılında Aristophanes?” Komödie “Die Ritter” 
adlı eseri Goethe, wieland'ın tercümesinden okurken şöyle bir 
mütealaya rastlar: Atinalılar söz- 
de şüphe götürmeyen kehânetlere ve kuvvetli bir inanca sahiptirler, o kehânetler eski Yunani- 


stan'da fala bakan kadın (Sibyi- 
le), Yunan tanrıçası (Musâos) ile 
efsânevi şahısların zamanında 
yazılmış Oo kahramanlıklardır... 
Görüldüğü gibi bu kahramanlıklar gerçekten bir değeri hâiz olup 
halk arasında söylenip duruyor. 


onları 


Bazı kimseler derler ki; Bâki'nin 
gerçek ismi Böotien'den 
alınmadır, onlardan bazılarının 
kanaati ise şöyledir: Bâki hikmetli söz söyleme kabiliyetini perilerden elde etmiş, perilerin de 


“Kithâron Dağları'nda çok eski 


bir mâğbetleri varmış... Muhtemelen Atina'da bazı âileler veyahud şahıslar, Bâki'nin yazılmış 
gül deslelerine sahiptiler, bu 
eşine ender rastlanan mümtaz 
şahsiyetin muamma kabilinden 
veciz sözlerine sahip olanlar büyük bir hazineye sahip 
olduklarına inanırlar ve arasıra 
akıl kumkuması olanları 
aldatırlardı”.(2) 

Yukarıdaki yazıları okuduklan sonra Goethe 27 Ocak 1798 
yılında Schiller'e şöyle 
yazıyordu: “Almanach için yeni 
bir buluşum var, o epigramlar: 
dan daha iyidir; bilmem ki, siz 
böyle bir görüntüye ne buyurursunuz? Ben onu belirli şartlar da- 
"ilinde birbirine bağlıyorum, bu 
defa yine bana yazı işleri heyeti 
bir hak tanırsa... Fakat onları 
seçip basmak veya basmamak 
hakkı size aittir, ister kabul, 
isterse reddedersiniz. Ancak onlardan bir kelime basılmağa 
başlandığı zaman, diğer eserlerimden tamamen farklı olacak, 
Siz de göreceksiniz ki; Dünya'da 
kaldığımız sürece şuna buna 
öğüt vermek istediğiniz zaman 
istikbâl(-âti-) için 
kullanacaksınız. Kimbilir siz de 
bu işin farkına varmış olabilirsiniz”.(3) Goethe'nin bu mektu- 
bunun içinde yeralan '“Yeni 
Bulş” kelimesi ““Bâki'nin Hikmetli Sözlerine”'ne bir telmihdir. 
Ancak bu eser 1800 yılında 
“Neue Schriften” (Bd.7) dergisinde yayınlanmaya 
başlamıştır.(4) 

Görüldüğü gibi Wieland'ın 
yukarıdaki haberi “Goethe'yi” 
Die Weissagungen des 
Bakis:(Baki'nin Hikmetli Sözleri)ni yazmaya teşvik etmiş oldu. 
Ancak Goethe'ye kimin tercümesi (Baki Divanı) kaynak teşkil 
etti, şimdilik bu keyfiyet bilgimiz 
haricindedir..Çünkü, Hammer- 
Purestall Bâki Divanı tercümesi 
1825 dedir.(5) İkinci bölümde ele 
alacağımız “Der West-östliche 
Divan: (Doğu-Batı Divanı)”- 
ndan sonra da Goethe “*Zahme 
Xenien'i” yazarken yine Bâki 
mevzuuna avdet ederek *““Zahme 
Xenien 11 mit Bakis' Weissagen 
vermischt”” ve Zahme Xenien 
HI, 1 Bâki'den söz açarak 
yazılarına devam etmiştir.1800 
yılında Bâki'nin Hikmetli Sözleri 
namıyla basılan 32 tane dörtlük 
önemli duygu ve düşüncelerin bir 


O yıllarda Goethe 


silsilesi olup, fevkalâde bir birlik 


n Teçis 


/r Ersa / 


Ebedi ummana kadar, ki; 


Sebil 5. (254) 


ÖORTAKLARIMIZI 
“TAN ITIYORUZ 


NURİ YAZAR 


İslâm Merkezleri Federasyonu Başkanı 


BEKTAŞ ÖZGÜRCAN 


(Fransa) 


ve harikulâde mana derinliği 
teşkil etmektedir. Aslında Goethe'nin niyeti -Riemer'in rivâyeti- 
ne göre- : “Yılın her günü için 
(365) dörtlük yazmak olup, bununla bir nevi 
“Stecbüchlein:(Yıldızname)Hikmetli söz veya Kilise ilâhi 
kitapcığı husüle getirmektir. Tesâdüfen açılan sayfada hayra veya şerre alâmet olan mısralardan 
bir ameli yapmak veya yapmamak manasını çıkarmak daha 
sonra da tatbikat sahasına 
konulması imiş.(6) 

Biz bu açıklama 
doğrultusundan hareket ederek - 
ileride Goethe ve Hâfız bölümünde de göreceğimiz gibi- dörtlükleri sembol, mecaz ve mistik 
açıdan değerlendirmeye çalıştık. 
Zira dörtlükler muammalı olup 
Tevhid akidesini anlatmaktadırlar. 


DÖRTLÜKLERDEKİ 
TEVHİD İNANCI 


Hemen hemen bütün divan 
şâirleri tarafından ele alınan en 
önemli mevzu Allah'ın varlığı ve 


birliğidir. Hiç şüphesiz Divan 


Edebiyatımızın mümtaz şâiri 
Abdülbâki'de aynı konuyu 
işleyenlerden biridir. Bu alanda 


Sayfa 15 


MER KAYRETLİ 


(Giessen) 


Goethe'ye de tesir etmiştir. 

Goethe, Bâki?'ye gelinceye kadarki dönemini Zahme Xenien 11 
de şöyle dile getiriyor: 


Mit Bakis? Weissagen 


ermischi 

Wir sind vielleicht zu antik 
gewesen 
Nun wollen wir es moderner 
lesen. 


(BA 1, Sh.648) 


Demek ki İslâm Dini ve bu dinin ışığında yetişen Bâki'nin 
şiirleri modernmiş. 


(0) Bkz. Aynı eser, Sh.130. 
(2) BA.I, Sh.852. 

(3) BA.I. Sh.852 

(4) BA.I, Sh.853 

(9) Hammer-Baki Divanı Terci. 
mesi 

(6) BA.I, Sh.853 


HA: Goerhes Werke 
Hamburger Ausgabe 
(Goethe'nin eserleri 
Hamburg Baskısı) 
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Kadir Musreğla 


SENA”dan 


EZEL 


Yıldız seli, 

Samanyolu içinden, 

Akıtıp götürsen hayallerini, 

Varlık uzar gider, 

Tüketir seni... 

Acze mahküm eder, 

Bilgilerini, 

Derin bir şüpheye edersin kurban, 
Şartıdır bilginin, 

Zaman!... Ve mekân!... 

Minyatür bir âlem kurup yaratan, 
Ona kendine has bir şekil vermiş, 
Ezelin haşmetli gerçekleri de, 
Basit şekillere bürünüp bir bir, 
Küçülmüş, alçalmış, 

İçine girmiş!... 

İnsan da böylece vücüda gelen, 
Âlemin eşrefi ve âlâsıdır 

Zübde-i kâinat olan varlığı 

Ezeli gerçeklerin bir aynasıdır. 

Ki; ona şülesi vurunca aşkın, 
Rabbi setreyleyen bütün gölgeler 
Git gide açılıp berraklaşarak 
Ardında bir uçuk mânâ gülümser... 
Ama ruh sızısı dinmez bununla, 
İnsan bir yol arar yine sonunda, 
Fenâyı aşmaya, 

Varmaya O'na... 

Nefs buğu ardında saklarken yolu, 
Beden ifrit gibi nöbet beklerken... 
Her şey büyücünün buhar oyunu... 
Terleten, sualler cevap beklerken... 


Yok mudur ölümden başka bir çâre?!... 


Ki, yıkıp bedenin o sultasını 
Dindirip ruhların dinmez yasını, 
Âşıklar râm olsun o tek mâşukâ! 
“Mütü, ente mütü” fermânı gerçi, 
Belirir ufukta bir ümmid gibi, 
Fakat ins-ü cinne meb'us, 

O büyük elçi, 

İnâyet eyleyip eteklerine, 
Tutunmak şerefi lütfetmeyince, 
Nasıl yol bulunur, 

Aşılır nasıl, 

Fâni heveslerden, 

Kurulu mâni... 

Ve bir de şu sür, 

Hitab-ı lenterâni!... 

Bu süru aşmaya çâre ne diye, 
Düşünmek beyhüde!... 

Helâk muhakkak!... 

Bundan kurtuluşa çâreyse, 
Ancak, 

O nurdan eteği yakalayarak, - 
Çıkmak bir sefere, 

Bekaya doğru!... 

Tâ görüne âlem-i imkânın sonu... 
Ve fakat ram olup kazaya yine, 
Vedâ etmedikçe fâniliğine, 
Dur!... emri ka'idir, 

Surlar aşılmaz!... 

Yollar ki; ezele, ebede varmaz, 
Sır vermez!... 

Sadece sabrı tüketir!... 

Ebem kuşağıyle kurdelelenmiş, 
Masmüâvi göklerin cevabı nedir!... 


ye 
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